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=============================================== 

Honolulu Hawaii 

 

LEZING DD. 24 AUGUSTUS, 1963 (fragment). 

 

Goede middag. 

 

Veel te veel studenten weten niet waarom er een 

Oneindige Weg boodschap is. Indien onze 

studenten het antwoord zouden kennen, zou hun 

vooruitgang erg snel zijn. Maar, omdat zij dit 

voornaamste punt niet vatten, strijden zij 

jarenlang –niet wetend waar zij naar toe gaan of 

waarom. Dat wat mij deed beginnen op het 

Geestelijk Pad en dat uiteindelijk leidde tot 

De Oneindige Weg, was de realisatie dat er geen 

God in de menselijke wereld of in enigerlei 

religieus onderricht als zodanig is.  

 

Er is geen God Die de gebeden van de mensen 

verhoort. Om deze reden en alleen om deze reden, 

kan er een wereld zijn gevuld met al die dingen 

die u maar bedenken kunt die deze vreselijke 

wereldtoestanden vormen. Niets hiervan zou be- 

staan indien er een God in de wereld zou zijn. 
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In de aanwezigheid van Licht is er geen 

duisternis. Je kunt niet de Tegenwoordigheid van 

de Christus hebben EN zonde, dood, gebrek of ‘s 

– mensen onmenselijkheid de mens. Ten leste werd 

er geopenbaard aan mij dat je God niet kunt be- 

reiken d.m.v. het verstand en daarom zijn zulke 

gebeden waardeloos behalve als iemands blind 

geloof ze tot een kleine macht maakt – net zoals 

het mogelijk is om een suikerpil te geven om de 

pijn te doen ophouden. In deze realisatie moet 

u bedenken dat dit enigerlei religie of 

enigerlei religieus onderricht in en van 

zichzelf tot niets meer of minder dan een filo- 

sofie maakt. Het enige dat een religie tot een 

Religie kan maken is iets dat de daadwerkelijke 

Tegenwoordigheid en Macht van God in concrete 

manifestatie maakt en het is om deze reden dat 

wij zeggen dat De Oneindige Weg niet zozeer een 

leer is als wel een ERVARING. 

 

Er zijn Geestelijke Beginselen, maar die vormen 

niet De Oneindige Weg. Dit zijn slechts 

opstapjes of bruggen waarover je wandelt. U 

heeft niet het doel van De Oneindige Weg bereikt 

Totdat u de daadwerkelijk gerealiseerde 

Tegenwoordigheid Gods of Werkzaamheid van de 

Christus heeft. Het is om deze reden dat wij geen 

uitgestippelde gebeden of behandelingen kunnen 

hebben. Die zijn van geen waarde – behalve dan 

om u te kalmeren. Uw behandeling zal niemand 

helpen totdat u die plaats der stilte bereikt 

waar u een respons van binnenuit krijgt.  

 

Het onderricht van De Oneindige Weg is derhalve 

even waardeloos als enigerlei andere 

leerstelling indien die niet resulteert in de 

daadwerkelijke Ervaring van de Tegenwoordigheid 

Gods – het GEVOELEN van de Aanwezigheid Gods 
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binnenin u. U kunt de Bijbel bestuderen en Die 

aanhalen en “in de sloot vallen”, indien het u 

niet in bewustzijn opheft tot waar het 

daadwerkelijk ontmoeten van God plaatsvindt. 


