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Copyright ………… copymark  

Disclaimer …………disclaim   

   

Bertus:   

Enige jaren geleden werd ik door jongeren benaderd die slachtoffer 

waren van die sektes die onder het mom van "geloof" de vreselijkste 

dingen met ze uithaalden. Met hen in het achterhoofd heb ik deze 

website speciaal voor jongeren vervaardigd.   

De Oneindige Weg is een beweging in Bewustzijn en is GEEN geloof, 

sekte  en dergelijke die jongeren (met problemen) rekruteert, ze opsluit 

in kastelen, gebouwen, etc. en dan de vreselijkste dingen met ze doet 

onder het mom van “religie”. Verre van dat: Er zijn in De Oneindige 

Weg GEEN tempels noch fysieke gebouwen. De enige "tempel" is je 

bewustzijn waarmee je op enig moment en op enigerlei plaats contact 

mee kunt maken. Alhoewel De Oneindige Weg een individuele studie 

is, wordt er - bij voldoende belangstelling - een "bandopname-klas" 

gehouden en dat is dan meestal thuis bij een student(e). De procedure 

is: welkom door de leider/leidster, en korte uitleg over de bandopname 

die je gaat horen, 10 minuten meditatie, afspelen van Joel's 

bandopname, einde: 10 minuten meditatie. GEEN discussies, alleen je 

onderdompelen in de Geest Gods. Daarna gaat eenieder zijns/haars 

weegs. GEEN discussies.    

Je bent volkomen vrij te gaan wanneer je maar wilt. Niemand zal je 

tegenhouden. Niemand in De Oneindige Weg zal je ooit aanraken, laat 

staan je bezeren. Indien er een  “aanraking ”is, dan is dat de Geestelijke 

Aanraking van liefde, gebed en meditatie opdat je geleid moge worden. 

https://theinfinitewayholland.nl/goldsmith/copymark.pdf
https://theinfinitewayholland.nl/goldsmith/copymark.pdf
https://theinfinitewayholland.nl/goldsmith/disclaim.pdf
https://theinfinitewayholland.nl/goldsmith/disclaim.pdf
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Geleid naar wat? Naar onze kant? Oh NEEN. Opdat  je geleid moge 

worden naar dat Pad, die Weg die overeenkomt met jouw huidige staat 

van Bewustzijn, zij het Protestant, De Oneindige Weg, Russische 

religie, Chinese religie, Boeddhisme, voor mijn part Hottentots.   

Joel Goldsmith heeft het over een Geestelijke Band tussen de studenten 

en niets van elkaar willen. Hij zegt het zo goed in de 1959 Hawaiian 

Village Closed Class (opgenomen op bandno 264 kanten 1 & 2):   

Joel:   

Welnu, begrijp dit…. Omdat zoals ik u vertelde op de eerste avond dat 

de metafysica van deze boodschap is wat het mogelijk maakt om 

genezingswerk te doen. De mystiek van deze boodschap is wat u in staat 

stelt om in God te leven, in het Geestelijk Bewustzijn te leven,... te leven, 

u te bewegen en te zijn in de Vierde Dimensie des levens. . En dan is 

alles hier in die wereld-daarbuiten een “het is nou eenmaal zo” . En 

toch is het aangenaam, erg plezierig, speciaal als u mensen ontmoet die 

serieus proberen te leven volgens dat levenspatroon. Dat is wat zoveel 

vreugde veroorzaakt heeft, niet alleen bij mij maar bij velen van onze 

studenten die in vele steden  - ook in buitenlandse steden - in dit 

klaswerk zijn geweest en toen ontdekten dat diezelfde Aloha-geest die 

wij hier hebben -- hetgeen elders een Oneindige Weg geest is -- 

werkelijk bestaat.    

       Geestelijke Verlichting is de Band tussen ons en het is een Band van 

liefde. Zij zet ons apart van enigerlei vorm van relatie die tussen de 

mensen bestaat. En ik weet het daar ik de wereld rondreis en in het 

gezelschap kom van Oneindige Weg studenten maar ik heb nog nooit 

een student ontmoet die bij ons is geweest in andere steden en in andere 

landen die niet precies gevonden heeft wat wij allen hier deze week 

vinden … wat wij vonden in 1957 .. wat wij zelfs vonden in onze eerste 

Honolulu klas, hetgeen werkelijk een enorme ervaring was deze zelfde 

Eénheid openbaarde, ditzelfde Geestelijk ZIJN. En van die dag tot op 

de huidige dag, heeft eenieder van ons  hier op de Eilanden de ervaring 
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gehad van EEN te zijn, van nooit iets van elkaar te verlangen, nooit iets 

van elkaar te willen, nooit binnen te dringen in het leven van elkaar en 

toch in staat te zijn de meest geweldige relatie met elkaar te hebben op  

een zo hoog plan als men zich maar kan voorstellen. Het is prachtig… 

het is prachtig …  maar ik heb diezelfde ervaring gehad in iedere stad 

en in ieder land. En niet alleen heb ik die gehad maar ook al deze 

studenten. En ik weet  dat er velen van u hier zijn die bij ons zijn geweest 

in Californië en Chicago, Seattle, Portland, New York en Australië en 

London. En dus weet u  dat dit dezelfde ervaring is die we overal vinden. 

Maar dit is GEEN menselijke relatie, dit is een relatie die zich heeft 

ontwikkeld vanwege ons gebeds-werk, omdat wij binnenin onszelf altijd 

als ons doel hebben gehad….. bewuste éénwording met God.   

 

Bertus:   

Zou dat erin resulteren dat jij je aansluit bij De Oneindige Weg: fijn, wij 

zijn blij voor jou en zijn meer dan bereid om jou verder te leiden. Zou 

dat erin resulteren dat jij je wendt tot een andere beweging, religie e.d. 

: ook fijn, wij zijn blij voor jou dat jij het onderricht gevonden hebt dat 

het best bij jouw huidige bewustzijnsstaat past. Wij zullen evenzogoed 

voor jou bidden en mediteren. Maar j i j  moet je door God laten leiden 

en NIET door mensen.    

Niemand in De Oneindige Weg is in jouw privé-zaken geïnteresseerd 

noch in jouw financiën, e.d. Niemand mag jou ooit om geld vragen. 

 (De enige die jou om geld mag vragen ben ik, Bertus, en dan uiteraard 

alleen als je een bepaald werk - tegen kostprijs - toegezonden wilt 

krijgen).    

Ofschoon deze activiteit wordt gefinancierd d.m.v. vrijwillige 

bijdragen, is wat je wenst bij te dragen strikt jouw zaak. Je bent zo vrij 

als een vogel. Indien je je wenst aan te sluiten, wees welkom. Indien je 

wenst weg te gaan, ga a.u.b. en vind je weg. Even goede vrienden.   
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Ik geef je dit “kopje koud water” één keer en zal beslist niet – zeg een 

maand na nu – bij jou rappelleren met : “zeg, ik zond je toen en toen 

info over De Oneindige Weg, wat vond je ervan?” NEEN. Indien er in 

jou een respons op deze boodschap is (en ik bedoel NIET je menselijk 

verstand – ik weet zeker dat dat wel o.k. is) neen,  ik bedoel jouw Ziele 

vermogens, jouw Innerlijk Hart Dus: of er in jou een respons is en je 

meer wilt weten, moet   j i j   tot mij of tot één van onze andere werkers 

terugkomen. JIJ!!!   

================  

Bertus: 

 

Wellicht ben je nu lid van één of andere Kerk  en vraag jij je af hoe je 

tevens het Geestelijk Leven kunt leiden. 

 

Joel had hier deze ontvouwing over: 

 

JOEL:   

         (Genomen uit: 1960 Perth Closed Class...Joel S. Goldsmith...370A – The Start of the  

Spiritual Life)   

Deze vraag komt u in gedachten:  

"Wat wordt bedoeld met het Geestelijk Leven?"  

En om dat te verklaren moet ik beginnen met u te zeggen dat het 

helemaal GEEN  relatie heeft met het Kerk-leven. Met andere 

woorden... je kunt in /van een Kerk zijn of betrokken zijn bij een Kerk-

activiteit  en toch boven alle twijfel verheven het Geestelijk Leven 

leiden,  maar het is niet noodzakelijk om in / van een Kerk te zijn of 

betrokken te zijn bij een Kerk-activiteit of op enigerlei andere wijze in 

een Kerk geïnteresseerd te zijn om het Geestelijk Leven te leiden 

.....omdat het Geestelijk Leven iets in en op zichzelf is en net zo min  

betrekking heeft op het Kerk-leven als op het zakenleven of 

beroepsleven.  
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En toch kan Het [Geestelijk Leven] door Haar aard in het Kerk-leven 

of in het zakenleven of in het beroepsleven geleefd worden of in een 

combinatie hiervan. Maar:    

.... HET GEESTELIJK LEVEN IS OP GEEN ENKELE WIJZE 

AFHANKELIJK VAN EEN RELIGIEUS LEVEN IN KERKELIJKE 

ZIN !!!!   

Het Geestelijk Leven heeft te maken met een individu en diens relatie 

met God en u moet begrijpen dat hij/zij die relatie met God kan hebben 

op een onbewoond eiland....maar ook  in een land waar er helemaal 

geen Kerken zijn. Hij/zij kan die relatie met God hebben indien hij/zij 

nog nooit van een Kerk gehoord zou hebben. Met andere woorden... het 

Geestelijk Leven betekent n i e t  noodzakelijkerwijs het Kerk-leven. Wat 

het betekent is... iemands  vermogen om zijn/haar Centrum in God te 

vinden of hij/zij Dat  in of buiten een Kerk vindt.   

    

    

    

 

 


