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Laatste vraag: 

 "want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer 

duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten"(efeze 6:12) 

[antwoord:] 

 En dat - beste vrienden - dat , dát is uw basis Beginsel in De 

Oneindige Weg... wij bestrijden geen mensen, zelfs niet slechte 

mensen...wij bestrijden niet zonde noch ziekte noch gebrek noch 

begrenzing en beperking. Onze strijd is - als u het zo noemen wilt - 

een strijd tegen Overheden d.w.z.  geloofsopvattingen. Onze strijd is 

nooit tegen enig persoon, enigerlei omstandigheid, enigerlei toestand. 

De realisatie en het besef is de onze dat wij niet met personen of het 

persoonlijk begrip [persoonsgevoel] te maken hebben. Wij hebben te 

maken met.... of liever niet met personen of toestand .... maar met het 

persoonlijk begrip, het persoonsgevoel... een onpersoonlijke, illusoire 

ervaring, een zogenaamde geest. Dat is alles waar wij ooit mee te 

maken hebben  ... een  zogenaamde geest.  Wij bestrijden nimmer 

kanker of t.b.c. of polio. Wij bestrijden nooit alcoholisme, drugs... Wij 

bestrijden nooit enig van de zonden of ziektes van deze wereld. Wij 

gaan dadelijk naar die plaats in bewustzijn waar wij ze allemaal in een 

zak kunnen stoppen en het label "bedenken des vlezes" of "sterfelijk 

gemoed"  of "illusie" geven en die zak dan over onze schouder 

gooien...die arm des vlezes... nietsheid.  Dat is het Beginsel Dat De 

Oneindige Weg rond de wereld  heeft gezonden... zonder organisatie... 

zonder promotie ... zonder geld. Zij gaat op zichzelf de wereld rond en 

zij is zelf dat Beginsel. Dat is haar hoofd Beginsel. 



 Wij bestrijden geen personen... wij bestrijden geen zonden ... wij 

bestrijden geen ziektes.  Wij gooien ze allemaal op één hoop. Dat is 

één van de dingen die ik Mevr. Eddy verschuldigd ben. We gooien 

alles tezamen op één hoop en noemen dat "de totaalsom van al het 

kwaad"... "nietsheid" ... "bedenken des vlezes" . .. 'arm des vlezes' .... 

'nietsheid'.  Ziet u dat? Indien u dat niet (in)ziet (niet begrijpt), dan 

zult u niet genezen. U zult gewoon doorgaan met reumathiek 

bevechten alsook verkeerde eetlust, foute verlangens.... u zult slechte 

zakelijke toestanden bevechten... u zult het slechte weer bevechten. 

Maar het zal zijn zoals ....... ik weet niet hoe oud u bent maar u zult 

aardig snel weten hoe oud ik ben. Ik kan mij die tijd nog herinneren 

dat zij van "der Kaiser" af moesten teneinde democratie en 

Christendom te vestigen. "Zodra wij van hem af zijn dan zullen wij 

democratie en Christendom hebben." Alhoewel... het was een foutje. 

"Mussolini is dé man. Nu moeten wij alleen maar Mussolini 

overwinnen. Eh oh ja en wie is die andere knul dan daar? Hitler! Oh 

wacht eens even. Zodra wij die Hitler kwijt zijn, dan zullen wij 

democratie en het Christendom hebben.... dan is  alles gered en 

gewikkeld in een aardig Paaspakketje en gestopt in een Paasei. Maar 

wat was die schaduw ...daar...daar!  Stalin. Oh, daar is de duivel.  Hij 

is die knaap. Van hem moeten wij ook af.  En zo geschiedde het en de 

hele wereld haalde opgelucht adem . Maar ze droomden maar weinig 

van een man genaamd "Hr. K." en Hr. K *5), de knaap uit Stalin's  

vriendenkring . En u weet dat wij sindsdien Perón en Batista hadden. 

En er zullen er wel meer zijn. Vernietig de één en een ander staat op. 

U raakt reumathiek kwijt maar wordt getroffen door arthritis. U raakt 

arthritis kwijt en u krijgt kanker. Raak die kanker kwijt en u krijgt een 

depressie. Welnu, wij zullen voorspoed om de hoek krijgen en dan 

hebben wij totalitarisme. En ook dat zullen wij kwijt raken. 

============ 

Bertus: 

*5) Hier moet Kroetshjov  bedoeld worden 


