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DE DRIE STADIA OP HET GEESTELIJK PAD. 

 

(genomen uit: 1962 Princess Kaiulani Open Class….by Joel Goldsmith 

#477A – Rest in This Sea of Spirit… Rusten in deze Zee der Geest) 

 

 

Er zijn drie belangrijke stappen, of drie belangrijke 

periodes in het leven op het Geestelijk Pad. De eerste is erg 

prettig; de tweede is niet zo prettig; en de derde is weer 

prettig. 

De reden dat de eerste prettig is, is dat onze gedachten 

voornamelijk gericht zijn op het veranderen van de 

omstandigheden van kwaad, dwaling, disharmonie, naar de 

meer harmonieuze omstandigheden. Veel van deze 

veranderingen vinden plaats, zoals velen van ons hebben 

ontdekt. We hebben een beter begrip van gezondheid; heel 

vaak hebben we een veel beter berip van voorziening. Onze 

menselijke relaties herstellen zich en worden veel beter dan ze 

voorheen waren. 

We kunnen veilig stellen dat het in deze eerste fase van 

onze Geestelijke  ontvouwing een heel vreugdevolle zaak is 

om te zien hoe wat van de oude mens afsterft en de nieuwe 

mens geboren wordt; om te zien hoe een deel van de oude 

omstandigheden verdwijnt en nieuwe en harmonieuze 

verschijnen. 

 

De tweede fase is de moeilijke. Het is waarschijnlijk de 

langste periode en de moeilijkste. De reden is dat u in de 

tweede fase in twee werelden leeft; u hebt zelf iets van de aard 

van de Werkelijkheid gezien. U hebt zelf iets van de aard, de 

onwerkelijke aard van de fenomenale wereld gezien. Met 
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andere woorden, u komt in een fase waarin u niet op zoek gaat 

naar een aspirine op het moment dat u verkouden bent.  U gaat 

niet op zoek naar medicijnen op het moment dat dit of dat u 

overkomt, omdat deze uiterlijke omstandigheden u niet langer 

angst aanjagen; u bent er niet bang voor. Maar helaas denken 

uw vrienden allemaal zoals ze dat vroeger deden en ze maken 

het leven behoorlijk ellendig door u eraan te herinneren dat u 

praktisch moet zijn, en de dingen waar u bang voor moet zijn, 

de dingen waar u uzelf tegen moet beschermen, en hoe 

onredelijk het is om uw vijand te vergeven, enzovoort. 

 

U leeft daadwerkelijk  in twee werelden en u moet aan 

beide voldoen. Er is geen manier om aan een van beide te 

ontkomen. U kunt niet zomaar de Geestelijke  Grond verliezen 

die u heb verworven met zoveel werk, studie en meditatie. 

Aan de andere kant is er een wet tegen het doden van onze 

vrienden en familieleden, zodat dit  op de één of andere 

manier moet worden verworpen. En niet alleen dat, maar we 

moeten ze liefhebben als van onszelf. Dat betekent dat we 

soms ertoe worden geroepen om hen medicijnen te geven en 

met hen mee te leven als we daar geen zin in hebben. Maar 

uiterlijk moeten we in deze wereld zijn. Uiterlijk moeten we 

hen laten zien hoe liefdevol we zijn, en dat zijn we niet; in 

ieder geval niet in die zin. In feite zijn we er niet eens 

geduldig mee. Maar we kunnen hen niet ons ongeduld laten 

zien, want dat zou niet liefdevol zijn. Zo is het dat we 

dubbelzinnig praten. In het zakenleven gebruiken we gewone 

zakelijke taal en tegelijkertijd geloven we het niet. 

 

Ik heb een periode gehad waarin ik bajonetlessen volgde 

bij een Majoor die erg beroemd is om zijn training van 

mariniers met de bajonet. Natuurlijk zeiden we bij elke 

uithaal: "Jij smerige Mof. Jij zo en zo en zo en zo," en hier 
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was ik innerlijk mijn vijanden aan het vergeven en van ze aan 

het houden. Het is niet makkelijk om een dubbelleven te 

leiden, maar je doet het; je doet het werkelijk. Het is ook 

moeilijk, omdat u nog niet stevig gegrond bent in het 

daadwerkelijk geloven van alle dingen die u weet. U hebt nog 

niet de volledige overtuiging dat het waar is. Ja, het staat zo in 

de boeken; en ja, zo-en-zo zegt het; en ja, ik geloof het wel -- 

maar." Dus hier houdt u stevig vast aan iets dat u nog niet 

volledig hebt gedemonstreerd. . Dit wordt echt onze moeilijke 

periode. Wanneer wij eenmaal voorbij de tweede fase zijn, wat 

ergens tussen ons tweede en ons tweeëntwintigste studiejaar 

kan zijn, maar wanneer we daar voorbij zijn, genieten we 

werkelijk van het leven omdat we nu zó volledig verwijderd 

zijn van de haat en de angsten van deze wereld, en de twijfels 

over onze principes, dat we het dubbelleven kunnen leiden 

zonder enige reactie op onszelf. Het raakt ons niet meer om 

menselijke taal te gebruiken en te spreken in de taal van de 

dag en toch, in ons achterhoofd  leven in het bewustzijn dat we 

nu hebben verworven. 

 

In feite wordt in  deze derde fase het meeste van u wordt 

gevraagd. Dit is de fase waarin anderen met hun echte 

problemen u om hulp beginnen te vragen. En elk probleem dat 

tot u wordt gebracht is gewoon een andere kans om het 

bewustzijn dat u hebt verworven te (be)leven. En het komt niet 

over als een probleem. Herinner u onze eerste fase en 

enigszins  onze tweede, elke keer dat we een probleem 

hebben, zeggen we:  

"Waarom moest mij dat nou overkomen? Ik ben zó 

serieus geweest in mijn studies; ik ben zó trouw geweest! 

Waarom moest mij dit nou overkomen?" 

 Dus beginnen we werkelijk met onszelf te vechten - met 

niemand anders. Dus in deze derde fase weten we dat het 
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onvermijdelijk is dat hoe hoger we komen, hoe meer 

problemen ons zullen worden gepresenteerd. Alleen zijn het 

nu niet allemaal onze persoonlijke problemen; het zijn meestal 

de problemen van de rest van de wereld: de vrienden, het 

gezin, de familie, de patiënten, de studenten. Zij brengen de 

problemen. Maar het zijn geen problemen meer; het zijn 

kansen. 

Als u dit begrijpt, dan moet u periodes van gesprek met 

uzelf hebben, zodat u uzelf duidelijk maakt dat u allereerst, als 

u verleidingen hebt die niet meteen lijken toe te geven, dit zult 

begrijpen: geen enkele demonstratie kan hoger stijgen dan het 

bewustzijn waaruit het voortkomt. Dan zegt u: "Ah, ja. Ik heb  

het Gods Bewustzijn." Dat heeft u inderdaad. Maar dat is nog 

niet het bewustzijn dat uw dagelijkse leven regeert; nog niet. 

Dat is wanneer u in de derde fase komt, wanneer u door God 

wordt geregeerd. In de eerste fase hoopt u erop; in de tweede 

fase begint u er wat de vruchten van te zien. Maar pas in de 

derde fase wordt u werkelijk het Kind van God - een 

erfgenaam en leeft u door Genade. 

 

Laat me u nu laten zien hoe dit uitpakt, zodat u niet uw 

geduld met uzelf verliest; zodat u begrijpt dat u echt  werk te 

doen hebt en geen spel – en niet alleen een blind geloof. 

 

  

Ik ben zelf Oneindig, Goddelijk Bewustzijn. Nu geldt dit 

net zo goed voor u als voor mij. Dus u kunt dit voor uzelf 

herhalen.  

"Ik ben zelf Oneindig, Goddelijk Bewustzijn. Ik zie 

echter nog steeds veel van de natuurlijke mens in mij. 

Daarom word ik niet volledig bestuurd door mijn 

Goddelijk Bewustzijn. Ik word deels bestuurd door het 

Goddelijk Bewustzijn, en deels door de mens wiens adem 
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in zijn neusgaten zit; deels door de natuurlijke mens die 

niet onder de Wet van God staat.”  

  

Laten we die uitspraak even bekijken. Als mens bent u 

niet onder de Wet van God; u bent niet onder de Genade van 

God; u bent niet onder de Bescherming van God; en daarom, 

als u met uw studie begint of uw studenten beginnen met hun 

studie of uw kind begint met studeren, bedenk dan dat ze in 

deze eerste maanden voor negenennegentig procent in die 

vleselijke gezindheid  vertoeven ….  de natuurlijke mens. En 

ze profiteren natuurlijk van uw meer gevorderd bewustzijn – 

niet van het hunne. Het hunne is nog niet voldoende gevorderd 

om er baat bij te hebben. 

 

 


