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ROUTINE … waak ervoor dat u zich nestelt in een religieuze routine. 

 

Bertus: 

 

AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL. ALLEEN VOOR EIGEN 

STUDIE TE GEBRUIKEN. 

===================================================  

Onderstaand fragment is genomen uit: 

 

De 1961 New York. . .Open Class Joel S. Goldsmith . . 410A  

Spiritual Adventure (het Geestelijk avontuur).© 

 

U wordt aangeraden de hele audioregistratie online op betaald 

abonnement te beluisteren terwijl u online op betaald extra 

abonnement tegelijkertijd de transcriptie kunt meelezen. 

Hetzij in het Engels hetzij in uw eigen taal. Lees wat “in uw 

eigen taal” betreft ook: streamned . 

Meer info klik op: 

https://joelgoldsmithstreaming.com/ 

 

=========================================

=========================================  

Joel: 

Wel, we komen bijeen met een kleine verrassing, 

maar wat wij in gedachten moeten houden is dat 

we er allereerst op voorbereid zouden moeten 

zijn om elk moment van elke dag verrast te 

worden, en ons er dan niet over te verbazen 

wanneer we verrast worden.. . .  niet zozeer als 

een grap, maar als iets zeer ernstigs. De man in 

het Westen die op televisie boekrecensies geeft, 

legde de andere morgen uit waarom mensen golf en 

bridge moeten spelen. 

Ik bedoel niet een spelletje af en toe, maar 

golf- en bridgeverslaafden, enzovoort. En 

natuurlijk, zei hij, ze kunnen je allerlei goede 

redenen geven waarom ze het doen, maar geen 

daarvan is waar. De werkelijke reden is dat ze 

van binnen leeg zijn; ze hebben niets binnenin 

https://theinfinitewayholland.nl/streamned.pdf
https://joelgoldsmithstreaming.com/
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zichzelf, niets om mee te leven, en daarom moeten 

ze de golfbaan op of aan een bridgetafel gaan 

zitten en zich vermaken om hun eigen innerlijke 

leegte niet onder ogen te hoeven zien. En tot op 

zekere hoogte is dat natuurlijk waar, maar tot 

op zekere hoogte kan dat ook waar zijn voor het 

religieuze leven. 

Het religieuze leven kan een leven van 

innerlijke leegte worden. Als je niet heel, heel 

voorzichtig is, kun je je nestelen in een 

religieuze routine, een routine van lezen, 

luisteren, van wat dan ook. . . en zo in feite 

een barrière opwerpen voor je eigen Geestelijke 

ontplooiing. 

Het religieuze leven, juist begrepen, is echter 

een leven van avontuur. Er is meer avontuur in 

dit leven dan in het zoeken naar de Noordpool 

en de Zuidpool, omdat hoewel er misschien meer 

gevaar schuilt in het rondzwerven bij de Noord- 

en Zuidpool, is er ook ontzettend veel 

eentonigheid: het harde werk en de barre kou. 

In dit werk daarentegen is er veel avontuur 

zonder eentonigheid 

 

Maar het avontuur bestaat uit “morgen”; dáár 

zit het avontuur. Of zelfs in “vanmiddag”, of 

“vanavond”, of “morgenochtend”: welke 

ontdekking gaan we doen? En daarin ligt het 

hele geheim van de fascinatie van het 

Geestelijke Leven: niemand kan Het ooit 

helemaal ontdekken 

    

Het Koninkrijk van God IS Oneindig. Er zijn 

geen beperkingen, geen grenzen, en alle 

Waarheid Die in de afgelopen vijfduizend jaar 
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is ontdekt, is slechts een vingerhoedje vol — 

slechts een vingerhoedje — vergeleken met wat 

er nog te ervaren valt. Want u moet bedenken 

dat geen van ons zelfs maar één miljoenste 

heeft ervaren van wat al is geopenbaard 

 

We hebben erover gelezen in boeken, we hebben 

erover gehoord, de mystici vertellen ons erover, 

en we geloven het omdat hun woorden 

overtuigingskracht hebben. Hun woorden hebben 

overtuigingskracht omdat achter hun woorden de 

ervaring zelf is en daarom moeten ze overtuigen. 

Maar het punt is: hoeveel van wat we over 

Geestelijke Openbaring hebben gelezen, hebben we 

daadwerkelijk ervaren? Hoeveel ervan bevindt 

zich nog steeds op de bladzijden van een boek? 

Van hoe weinig ervan zijn wij daadwerkelijk 

getuige geweest? Van hoe weinig ervan zouden we 

daadwerkelijk kunnen getuigen, behalve dan het 

feit dat we het hebben gelezen? En toch is het 

werkelijk een leven van avontuur, een leven van 

ontdekking, een leven vol opwinding! En het ene 

dat het zo houdt is “vanmiddag”, “vanavond”, 

“morgenochtend”: wat ligt er vóór ons, welke 

openbaring, welke ontdekking, welke ervaring? 

Ik weet bijvoorbeeld dat in mijn eigen 

ervaring, gedurende vele jaren, de opwinding 

bestond uit het waarnemen van genezingen die 

plaatsvonden. Niet zozeer omwille van de 

genezingen zelf, want het maakte mij nooit veel 

uit of het om hoofdpijn ging of om een zieke 

vogel of een kat of een hond; waar ik in 

geïnteresseerd was, was het waarnemen van de 

specifieke Geestelijke Openbaring Die de 

genezing teweegbracht: welke specifieke 
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Waarheid zou verschijnen; welk aspect van de 

Waarheid; op welke manier deze Waarheid zou 

verschijnen. En elke ervaring was nieuw, elke 

ervaring was een opwinding. Ik was zeer 

dankbaar dat, toen ik met mijn praktijk begon, 

ik een soort  afspraak met God had gemaakt: dat 

ik nooit een geval zou weigeren dat op mijn pad 

kwam, ongeacht de naam of aard ervan, ongeacht 

de ernst of hoe laat dat geval ook kwam of wat 

dan ook. Ik zou nooit een geval weigeren, in 

het besef dat, aangezien God mijn dag 

bestuurde, elke ervaring die in mijn leven kwam 

er ėėn zou zijn die haar fundering in God had. 

Niet dat God iets weet van zieke mensen, maar 

dat mijn eigen bewustzijnsstaat, die naar het 

God-zijn uitreikte, voor mij elk van de 

ervaringen op het pad zou scheppen en mij een 

volgende stap omhoog zou verschaffen. 

En zo werd elk geval een opwinding, maar na 

verloop van tijd, na vele, vele jaren, zag ik 

in dat er opwindingen waren die verder gingen 

dan het genezen van ziekte en deze opwindingen 

waren in de Geestelijke Waarheden, de 

Beginselen, Die zich aan mij zouden openbaren. 

Nu weet ik zeker dat veel van onze studenten 

dit niet beseffen: dat er vele, vele Waarheden 

aan mij zijn geopenbaard Die tot dusver niet 

bekend waren voor of niet zijn beschreven in 

de metafysische of Geestelijke wereld, dat er 

Beginselen in De Oneindige Weg ® zijn die er 

uniek aan zijn. Ik zal er één voor u noemen en 

ik kan me die dag nog goed herinneren waarop 

de Stem in mijn oor sprak en zei dat de 

[menselijke] geest niet God is. Probeer maar 

eens de wereldliteratuur door te zoeken en te 
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kijken of u ergens kunt vinden dat de 

[menselijke] geest niet God is. 

  

Zo ook is de religieuze literatuur van de 

wereld volledig gebaseerd op God als een grote 

Macht boven alle andere machten. Nergens anders 

vind je de openbaring van geen-macht en van het 

niet gebruiken van God of het laten genezen van 

onze ziekten door God of het niet zoeken naar 

de Macht Gods vanwege die geen-macht! 

  

Ik zou hier nog heel lang over kunnen doorgaan 

en u kunnen vertellen over ontvouwingen die tot 

mij zijn gekomen maar het belangrijkste dat ik 

u wil meegeven is dit: voor elke ontvouwing die 

ik ooit heb gehad, wachten er nog een miljoen 

meer om op aarde geopenbaard te worden en geen 

enkel individu zal ooit een monopolie daarop 

hebben. 

 

Daarom zou iedere Waarheidsstudent in de wereld 

elke dag alert moeten zijn op een originele 

ontvouwing of openbaring van de Waarheid, want 

als De Oneindige Weg ® ooit enige waarde moet 

hebben, dan moet dat zijn omdat Zij zó duidelijk 

is over het punt dat God het individueel 

Bewustzijn is, dat God het Bewustzijn is van het 

individuele zijn. 

Daarom is uw bewustzijn net zo oneindig als mijn 

bewustzijn en mijn bewustzijn is net zo oneindig 

als dat van Jezus of Boeddha of Lao Tse. Ik 

misschien niet, dus is het wat voor mate van 

ontvouwing zij ook hebben gehad, wij een even 

diepe, even rijke ontvouwing kunnen hebben. 
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Elke ontvouwing, openbaring of ervaring die ik 

heb gehad, kan elke student van De Oneindige Weg 

® ook hebben, omdat die hun elke dag op een 

zilveren schaal wordt aangereikt! Bij God is er 

geen aanneming des persoons (zie Rom 2:11) en 

wat voor de één mogelijk is, is voor allen 

mogelijk, maar het resultaat zal alleen komen 

tot hen die zoeken. Zoekt en gij zult vinden. 

(Mat 7:7-8) 

 

 


