Notsolo ... auteursrechtelijk beschermd materiaal ....

JIJ BENT NIET ALLEEN.. JIJ STAAT ER NIET ALLEEN VOOR.

ik = jij en ik als persoon .... IK of IK = God, het
Goddelijke e.d.

In het boekje cat.no 1045 “IK nader uiteengezet” wordt
e.e.a. uitvoerig uitgelegd.

Als je denkt dat Jjij alleen bent en er overal alleen
voor staat, bedenk dan dat er altijd een Herder IS Die
naast jou staat.

Klik op notalone.

(gedownload van het openbaar Internet. Respecteer het mogelijk auteursrecht. Dit heeft niets
met The Infinite Way ® te maken en is alleen te uwer info en hopelijk inspiratie).

IK ben altijd bij jou tot het einde der tijden.
Mattheus 28:20

“Tk ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der
wereld”.

Klik op jesualdag.

(Dit is een fragment uit het 6 uur durende epos “Jesus of Nazareth”O.
Hierin spreekt Jezus ons op indringende wijze toe. Respecteer het
auteursrecht hierop. Dit heeft niets met The Infinite Way ® te maken
en is alleen te jouwer info en hopelijk inspiratie).

(Mocht je hier eerst alleen geluid en geen beeld krijgen: ga eerst
naar links naar die pijl en klik daarop om het geluid te stoppen. Ga
dan maar rechts naar die drie puntjes boven elkaar. Klik daarop en dan
op “downloaden” . Rechts bovenin verschijnt dan het gedownloade
bestand (ook te vinden in de directory die Jjouw computer altijd
gebruikt om downloads in op te slaan) en kun je het filmpje met geluid
en beeld bekijken).

In een moderne versie wordt dit m.i. ook verwoord in:


https://theinfinitewayholland.nl/notalone.gif
https://theinfinitewayholland.nl/jesualdag.mp4
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The Passion © in Doetinchem 1in 2022. Het leidend thema
hier was: “Alles komt goed”. Persoonlijk vind ik dit de
meest geinspireerde en inspirerende uitvoering van de
Passions die ik gezien heb.

(Dit heeft niets met The Infinite Way ® te maken en is alleen te jouwer info en hopelijk
inspiratie)

M.i. is dit ongetwijfeld gebaseerd op Jezus’ uitspraak
in: Mattheus 11:28-30:

“Kom tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, en Ik
zal u rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij,
want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en je zult
rust vinden voor je ziel,; want mijn juk 1s zacht en
mijn last is licht.”

Als jij denkt gefaald te hebben, dat jij toch maar een
nietsnut bent en alles fout doet, etc. dus duidelijk
overspannen in de put zit, laat jou dan tot steun zijn
dat ook deze mysticus Joel Goldsmith eens zo’n periode
had. Dank zij dat verkreeg hij de mooiste en meest
geinspireerde ontvouwingen. Klik op falen.

Om jou te helpen jouw gedachten af te leiden wvan jouw
probleem (hoe begrijpelijk ook maar het kan voor jouw
Geestelijke ontplooiing een hindernis 1is) klik dan op
kracht:

Tot slot:
IK ben bij jou .. altijd .. en leid jou. Geef je over
aan MIJ. Zeg n o o i t !! tegen de Alwetende hoe Jij

enig probleem opgelost wilt zien, laat het aan de AL-
wetende over.. HET weet het best wat voor jou de beste
oplossing is en — sprekend uit eigen ervaring — dat kan
soms heel anders uitpakken dan wat jij voor ogen had.
Wees daar attent op.


https://theinfinitewayholland.nl/falen.pdf
https://theinfinitewayholland.nl/kracht.pdf
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Aloha

Bertus



