Norules © ... theinfiniteway © . .

Bertus:

AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL. ALLEEN VOOR
EIGEN STUDIE TE GEBRUIKEN.

Naadloos aansluitend op wat gezegd is in “moraal”
link

https://theinfinitewayholland.nl/goldsmith/moraal.pdf

diene het volgende:

GEEN REGELS
Uit:

1956 Johannesburg Closed Class 643B - The Anointed of God (Continued)
(De Gezalfden van God)

Joel:

Er zijn in dit werk geen verplichtingen of banden
voor wie dan ook. Ieder individu is vrij, zonder
kritiek, oordeel of veroordeling, om =zijn of
haar verlossing uit te werken volgens het licht
dat hem of haar persoonlijk 1is gegeven. Daarom
hebben wij geen boek met regels.

Niemand wordt verteld dat
Hij/zij moet stoppen met roken.
Hij/zij moet stoppen met drinken.
Hij/zij moet stoppen met gokken.

Hij/zij moet stoppen met stelen.


https://theinfinitewayholland.nl/goldsmith/moraal.pdf
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Dat is hun eigen individuele demonstratie. Zi]
krijgen de Waarheid aangereikt zoals Die door
deze boodschap 1s geopenbaard. Daarna 1s hun
ontwikkeling volledig hun eigen zaak.

Bertus:

Het spreekt meer dan vanzelf dat Joel noch u noch ik,
dat allemaal goedkeuren. “Stelen” zeker niet. Dit geeft
alleen maar macht aan een kennelijk gebrek en door het
te bevechten d.m.v. stelen, bestendig je het en zul je
niet uit die neerwaartse spiraal komen. Ik denk dat
Joel met mij zou zeggen: dat ontslaat ons niet om ons
Geestelijk Gebedswerk voor die lui te doen. Wat ook de
verschijningsvorm is, de IK, de Christus in mij IS ook
de IK, de Christus in hen.

“Oh Heer open hun ogen opdat zij moge ontwaken.”

Menselijkerwijs kunnen wij dit allemaal veroordelen
maar 1n Geestelijk Zin 1s er geen oordeel, geen
veroordeling maar weten wij voor hen de Waarheid.

Wat dat “alcohol” betreft:
Joel: Alcohol geen macht

(Dit geldt uiteraard ook voor drugs, e.d.)
Bestudeer: cat.no 53-10 nl mndbrf okt 2021

Onlangs werd mij een vraag gesteld:
[vraag]
Onlangs discussieerden wij over “drank” en iemand die te veel alcohol dronk.

[antwoord]
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Mijn antwoord was : “Waak ervoor dat u niet gelooft dat alcohol macht is.”

Wat dat “stelen” betreft:

IS GELD VERDIENEN EEN MISDAAD?©

NEEN ... uiteraard niet als je op een eerlijke manier je geld verdient. Bestudeer
Cat.no 1102

GELD IS GEEN VOORZIENING.©

Bestudeer Cat.no 1061 0.

Zoals ik in https://theinfinitewayholland.nl/verhaal.pdf al uitgelegd heb:

Je bent volkomen vrij te gaan wanneer je maar wilt. Niemand zal je tegenhouden.
Niemand in De Oneindige Weg zal je ooit aanraken, laat staan je bezeren. Indien
er een “aanraking ”is, dan is dat de Geestelijke Aanraking van liefde, gebed en
meditatie opdat je geleid moge worden. Geleid naar wat? Naar onze kant? Oh
NEEN. Opdat je geleid moge worden naar dat Pad, die Weg die overeenkomt met
jouw huidige staat van Bewustzijn, zij het Protestant, De Oneindige Weg,
Russische religie, Chinese religie, Boeddhisme, voor mijn part Hottentots. Joel
Goldsmith heeft het over een Geestelijke Band tussen de studenten en niets van
elkaar willen. Hij zegt het zo goed in de 1959 Hawaiian Village Closed Class
(opgenomen op bandno 264 kanten 1 & 2).

Het is uiteraard die vrijheid, dat vrij-zijn waar Joel op doelt. Vrijheid maar zonder
losbandigheid.


https://theinfinitewayholland.nl/verhaal.pdf
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