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Bertus: 

Auteursrechtelijk beschermd materiaal. Alleen voor eigen privé studie te 

gebruiken. 

======================================== 

Heeft De Oneindige Weg - zoals bijv. in de Orthodoxe 

Kerk - specifieke antwoorden op specifieke problemen?  

Voor Joels beantwoording van nog een brandende vraag 

van een aantal van u. De Orthodoxe Kerk  heeft een 

specifiek standpunt over “abortus”, “homosexualiteit”, 

“homohuwelijk”, "drugsverslaving", etc. De terechte 

vraag kwam dan ook: “Bestaat er ook zoiets in De 

Oneindige Weg? Ik lees er helemaal niets over.” e.d. 

Wel, u zult in De Oneindige Weg  GEEN 

specifiek  standpunt over enig maatschappelijk probleem 

aantreffen. Veeleer –ik zeg het even in mijn eigen 

woorden –  zegt Joel ons om, als zich een probleem 

aandient, je naar binnen te wenden en al mediterend 

je éénheid/éénwording met God te realiseren alsook dat 

God de Enige Wijsheid IS   en ook het Enige Antwoord 

op het probleem. Ga in meditatie, laat het probleem los 

en realiseer Gods Wijsheid, e.d.  

Uit: audio 802a   transcriptie 802a-txt (1955 Holland Klas) 

Joel : 

God weet er niets van dat wij een huis of een auto of een 

kostuum of een rok nodig hebben. God weet daar niets 

van maar het moment dat wij bewust in de 
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Tegenwoordigheid Gods zijn,  zullen al deze dingen aan 

ons geschonken worden. Die ontvouwen zich en die 

ontvouwen zich in overeenstemming met de nood of de 

behoefte van het moment.  Ik bedoel: indien wij 

met Rickenbacker op de oceaan waren, zou HIJ [God] Zich 

ontvouwen als vis en vogels en zoet water, waar we 

wellicht niet in geïnteresseerd zijn indien wij in een 

restaurant zouden zijn waar wij gebraden kip zouden 

kunnen verkrijgen, etc. etc.. 

Met andere woorden: Jawel, zó is het ook met onze 

voorziening;  indien u in de VS zou zijn en u zou geld 

nodig hebben, dan zou dat komen in dollars maar indien 

u hier [in Holland] bent zou het komen in guldens [sinds 2002  

euro’s] . Begrijpt u wat ik bedoel? U zegt: "Kent God het 

verschil tussen die valuta's?" Neen. God weet niets van 

deze valuta's. God kent ZIJN Eigen Geestelijk ZELF en 

dat is vervulling op ons niveau van bewustzijn zodat, 

indien wij hoofdpijn hebben, HIJ die hoofdpijn 

wegneemt maar indien wij pijn in onze voet hebben, dan 

neemt HIJ die pijn [ook] weg. Weet God of het het hoofd 

of de voet is? Neen. God kent alleen ZIJN Eigen 

Vervulling en HIJ verschijnt op ons niveau van 

demonstratie. Ziet u dat? 

Welnu, als een componist zich tot God wendt, komt God 

tevoorschijn als composities. Als een auteur zich tot God 

wend, komt HIJ tevoorschijn als literatuur. Als een 

bruggenbouwer zich tot God wendt, komt HIJ 

tevoorschijn als een nieuwe stijl brug. Als een 
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huizenbouwer zich tot God wendt, komt HIJ tevoorschijn 

als een huis. Weet God dat? Neen. 

God kent slechts ZICHZELF als vervulling. U vormt het 

dan door uw levensbewustzijn, niet door te zeggen wat u 

wilt maar door het feit van wat u bent. Indien u een 

musicus bent, vloeit HIJ als muziek. Indien u een bouwer 

bent, vloeit HIJ als gebouwen. Indien u een zakenman 

bent, vloeit HIJ als verkopen. Ziet u dat? 

Maar denk nooit aan deze dingen daarbuiten in de wereld 

omdat u dan het doel van gebed voorbij streeft. Welnu, 

dat is het wat de wereld van gebed van de Kerken 

schipbreuk heeft doen lijden en we hebben trouwens nu 

in de V.S. een beroemd religieus 

licht, Father Sheehan  of Monseigneur Sheehan van de 

Rooms Katholieke Kerk.*) Hij is waarschijnlijk de 

grootste religieuze persoonlijkheid in Amerika omdat hij 

zijn TV-show heeft waarmee hij iedere keer 10 miljoen 

mensen bereikt als hij op de TV is. Hij schrijft - althans 

zo schijnt het - net zo snel boeken  als ik. Die vloeien 

vanuit hem en de wereld leert die kennen en hij schijnt 

een erg liefdevolle man te zijn en dus neemt hij iedereen 

in zijn armen als hij die opent. Eer ik vorig jaar 

Hawaii verliet, hoorde ik hem op een avond en was 

geschokt dat hij zijn programma afsloot met: 

..........En nu vrienden, bedenk, dat als u bidt tot 

God,  bidt dan nooit om stoffelijke zaken omdat God niets 

weet  van zulke gebeden. 

..........Als u bidt, bidt dan om Geestelijke Zaken." 
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Ziet u? 

En zó is het. Nu beginnen wij dat te leren en omdat wij 

het geleerd hebben, leren anderen het en stemmen 

ermee  in dat zij om vrede gebeden hebben en die niet 

gekregen hebben. En dat zij baden om voedsel en dat niet 

kregen. En zij baden voor dit en voor dat en kregen het 

niet;  er is waarschijnlijk iets mis  met ons gebed. 

*) Bertus: 

Joel zei dit in 1955. Hoe de situatie nu – anno 2020 – is, weet ik niet. 

  

 


