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.  Joel:  

  

Ge zoudt terecht kunnen vragen:   

 "Wat is dan het nut van al dit onderricht en wat is het nut van 

al die jaren van studie en van deze boeken?"   

En ik kan u zeggen dat de Ervaring niet tot u zal komen zonder 

dit alles. met andere woorden: de studie, het in praktijk 

brengen, het luisteren en het lezen zijn de stappen die nodig 

zijn om die sterfelijke zin, waarin we geboren werden, op te 

lossen; die ons in staat stellen om "de oude mens te doen sterven 

en opnieuw geboren te worden (Joh. 3:3)  

 Zonder al het lezen van de Bijbel en de Christian Science 

geschriften en zonder al die jaren vanaf 1909 tot 1928 dat ik 

mijn hart en hoofd brak, trachtend God te vinden, zou 

waarschijnlijk de Ervaring niet tot mij gekomen zijn. Met andere 

woorden, elke poging die ik vanaf 1909 deed om door de duisternis 

heen te breken en het geheim te ontdekken, was mij behulpzaam om 

mij tenslotte tot de Ervaring te leiden.  

 Daarom heb ik in mijn geschriften gezegd, dat het geen verschil 

uitmaakt, wat uw  studieachtergrond is, als maar uw hoofddoel is 

om de Waarheid te zoeken en te ontdekken. Het zou geen verschil 

maken of ge met de Hottentotten studeerde of een andere heidense 

leer bestudeerde, zo lang als het motief en het doel van uw 

studie maar was om God te leren begrijpen, om de ervaring, de 

realisatie van God te verkrijgen. Tenslotte zoudt ge toch tot 

dat begrip komen, want verschillende personen zijn tot dat punt 

geleid geworden, vanuit verschillende richtingen - door heidense 

leerstellingen, door  Christelijke of niet  Christelijke 

onderricht - en ze hebben het bereikt, ongeacht met welke 

benadering zij aanvingen.  

 Het doel kan worden bereikt ongeacht welke methode of manier ge 

volgt als slechts het hoofdmotief is om de Waarheid te ontdekken; 

zo lang als ge er echter slechts op uit zijt om gezondheid, 

voorziening of gezelschap te demonstreren, bestaat er geen hoop 

voor u om de Gods Ervaring te bereiken. Ten spijt van  
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uw succes in uw menselijke belevenissen, zult ge nimmer 

Geestelijk ervaren bereiken. Dat gebeurt alleen, wanneer de 

bekommernis om de uiterlijke wereld in u afgestorven is en ge 

bereid zijt het leven te nemen, zoals het is en van binnenuit te 

werken voor het doel van Gods realisatie.  

 In de boodschap van The Infinite Way® zijn bepaalde dingen aan 

mij onthuld sinds mijn eerste Ervaring, die het voor iedereen 

met het juiste verlangen gemakkelijk maakt om het te bereiken. 

De Heilige Schrift zegt: "En dit is het eeuwige leven, dat zij 

U kennen, de Eeuwige, Waarachtige God" (Joh. 17:3) en in deze 

verklaring kunt ge rusten, want dat is de Waarheid.  

 Als ge God leert kennen, zult ge de Ervaring bereiken: de Gods 

Ervaring, de Christus Ervaring, de Geestelijke Ervaring. Daarom 

is het eerste beginsel van The Infinite Way: de aard van God te 

leren kennen en dat moet worden gevolgd door een begrip van de 

aard van het kwaad en de aard van het gebed.  

 Als ge elke Infinite Way cursus, die ooit werd gegeven, 

bestudeert, zult ge ontdekken, dat ik in geen van deze ooit 

verzuimd heb de Aard van God, de aard van het kwaad en de aard 

van het gebed te behandelen, want wanneer men dit als basis 

heeft, is het bereiken van de Ervaring niet moeilijk.   

=======================  

Bertus: 

Bestudeer ook de rest van deze maandbrief januari 1966. 

Ook verwijs ik u naar aanvang.  
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