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 PROBLEEM  

Bertus: 

COPYRIGHT (algemeen) klik op  copymark  &  Nederland klik op auteurnl  

 DISCLAIMER klik op  disclaim  
==================================   

In de studiegidsjes cat.no 1010 "Waarom moet mij dit treffen" en cat.no 

1003 ©   "Waarom is er in de wereld zoveel ellende als er een God 

bestaat? © *) gaat Joel hier nader op in.   

Ieder mens wordt wel eens met problemen geconfronteerd. In plaats van 

te lamenteren leert Joel ons om problemen als kansen te zien. Als een 

gelegenheid om hoger in Bewustzijn te stijgen hetgeen goed is voor je 

Geestelijke ontwikkeling. Joel, Lorraine, Bertus, etc. etc. hebben dat 

ervaren. Dus u bent hierin echt niet alleen. Joel heeft daar een hele les 

aan gewijd opgenomen in het boekje : "Problemen zijn geen problemen 

meer" cat.no 316. © Wij bestrijden geen mensen - zelfs geen slechte 

mensen - , geen zonde, ziekte, begrenzing, etc. etc. Bij *) hieronder kun 

je het zelf lezen.  

Overigens verwijs ik ook naar een prachtige, zeer krachtige meditatie 

over God die heel toepasselijk is in zo’n situatie. Klik op:  

https://www.theinfinitewayholland.nl/kracht.pdf 

 

---------------------------------------------------------------   

*) een klein stukje citaat uit dit werk cat.no 1003: in het begin is dit 

wellicht schokkend voor jou maar mediteer erover en vraag God om 

Licht hierover en alles zal jou duidelijk worden.   

  Joel:   

https://theinfinitewayholland.nl/goldsmith/copymark.pdf
https://theinfinitewayholland.nl/goldsmith/copymark.pdf
https://theinfinitewayholland.nl/goldsmith/copymark.pdf
https://theinfinitewayholland.nl/goldsmith/auteurnl.pdf
https://theinfinitewayholland.nl/goldsmith/auteurnl.pdf
https://theinfinitewayholland.nl/goldsmith/auteurnl.pdf
https://theinfinitewayholland.nl/goldsmith/disclaim.pdf
https://theinfinitewayholland.nl/goldsmith/disclaim.pdf
https://theinfinitewayholland.nl/goldsmith/disclaim.pdf
https://www.theinfinitewayholland.nl/kracht.pdf
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---------------------------- begin citaat ---------------------------------------   

In de religieuze, metafysische en mystieke literatuur van de wereld, 

zult u ontdekken dat één vraag vaker dan enig andere vraag gesteld 

wordt,  een vraag die waarschijnlijk meer agnostici en atheïsten 

voortgebracht heeft dan enig andere vraag:   

“Indien er een God is, hoe kunnen dan deze verschrikkingen op aarde 

bestaan – zoals: oorlog, slavernij, armoede, haat? Hoe kunnen die 

dingen dan bestaan?”   

Dat schijnt natuurlijk aan vele mensen te bewijzen dat er werkelijk geen  

God bestaat en – te oordelen naar verschijnselen – oordelen ze zeer 

goed. Natuurlijk bestààt God – maar er is geen God in het menselijk 

schouwspel – en dit is één van de Waarheden die niet al te spoedig aan 

jonge  - pas beginnende – studenten gegeven moet worden. Het schokt 

hen niet alleen maar het boezemt ook vrees in.   

Het was deze kwestie die mij deed beginnen met het Geestelijk zoeken..   

“Indien er een God is, hoe kunnen er dan deze haarden van 

ongerechtigheid in Parijs zijn en de oorlogsdreiging in Europa en de 

armoede die ik op zovele plaatsen gezien heb?”    

Tenslotte kwam het antwoord op die vraag tot mij en het vormt de 

gehele basis van het Oneindige Weg werk. Vele jarenlang dacht ik dat 

ik de enige was die deze Waarheid had ontdekt, maar later leerde ik dat 

het van Mozes tot Openbaringen in de Bijbel ontdekt was. Ik leerde ook 

dat het antwoord op die vraag slechts door Paulus was geopenbaard – 

en het antwoord was hetzelfde antwoord dat ik ontving. Er is geen God 

in het menselijk schouwspel.   

        Menselijke wezens worden niet door God bestuurd en kunnen dat 

ook niet. Menselijke wezens kunnen God niet ontvangen  zij kunnen de 

Dingen Gods niet kennen noch kunnen ze door God geleid worden. 

Daarom is het menselijk ras afgesloten van God en afgesloten zijnde 

van hun Bron, zijn zij onderworpen aan alles waar we op aarde getuige 
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van zijn. Heeft u ooit mensen in een kolenmijn zien werken? Zo ja dan 

zult u beseffen dat er geen God is Die dat schouwspel gadeslaat. Bent u 

ooit geweest in één van die haarden van ongerechtigheid rond deze 

aardbol? Diegenen van u die daarin vertoefd hebben, moeten weten dat 

er geen God in dat schouwspel is.   

------- einde citaat ---------------------- 

   


