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Overgang 

COPYRIGHT (algemeen) klik op  copymark  &  Nederland klik op auteurnl  

 DISCLAIMER klik op  disclaim  
==================================   

Dood... de overgang maken .. geen 

scheiding... Meer info klik op overgang . 

De Oneindige Weg onderwijst ons dus dat God Bewustzijn 

IS… jouw en mijn Bewustzijn. Alleen is de één Ertoe meer 

ontwaakt dan de ander. Jezus was ER volledig toe ontwaakt en 

zodoende kon God, de Geest God, d.m.v. Jezus al die 

‘wonderwerken’ doen. Zie je?  

(Let hier op: God IS jouw, mijn, zijn, haar Bewustzijn. NIET 

God IS jouw en mijn bewustzijn, etc. Dus “bewustzijn” met een 

kleine “b”.  Want dat zou duiden op je menselijk bewustzijn en 

dus als jij dood gaat, is je bewustzijn  ook dood en dus ook God 

dood en dat is niet zo!! Als jij sterft blijft God als Bewustzijn 

springlevend. )  

Overigens spreken wij in De Oneindige Weg niet van 

“doodgaan” maar van “de overgang maken.” Hoewel je uit het 

menselijk  zicht verdwijnt, maak je de overgang van de ene staat 

van Bewustzijn naar de andere staat van Bewustzijn. Wij zijn 

en blijven altijd één met God en dus in Bewustzijn met elkaar. 

Denk hierbij aan Rom 8:38,39 : "38Ik ben ervan overtuigd 
dat dood noch leven, engelen noch machten noch 
krachten, heden noch toekomst, 39hoogte noch diepte, 
of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen 
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scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen 
heeft in Christus Jezus, onze Heer."  
Joel had hierover een geweldige ontvouwing. In 
"Vanachter de Schrijftafel" in de nl maandbrief maart 
1962 (cat.no 41-03 ©) schrijft Joel:  

"" Voor de Verlichten is er geen dood, geen scheiding, 
geen einde. Het Nieuwe Jeruzalem is hier en nu. Hoewel het 

normaal en natuurlijk is dat je diegenen mist die deze overgang 

genaamd “dood”  gemaakt hebben, speciaal diegenen met wie 

je een nauwe band had en een lange 

vriendschap/kameraadschap, moeten wij de dood begrijpen 

zodat ons verdriet niet al te lang duurt of niet al te diep is.""  

Meer info terzake... klik op geendood .  

Moge dit jou tot troost dienen bij verlies van een dierbare. 
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