
De Oneindige Weg is gebaseerd op de Heilige Schrift.   

Bertus:   

AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL. ALLEEN 

VOOR EIGEN PRIVE STUDIE.   

(Onderstaande tekst is genomen uit de klas: 1961 Londen Open Klas. Band no 415 B – titel: 

Klas inzake Geestelijke Aanhalingen betreffende Voorziening.)  

   

JOEL:   

   

In de geschriften van The Infinite Way zult u merken dat er 

bijna geen pagina is die niet één of meer Bijbelpassages heeft. 

De gehele boodschap van De Oneindige Weg gebruikt als basis 

de Heilige Schrift. Het zou de Geschriften van de wereld 

kunnen gebruiken. Het zou in elk van hen genoeg passages 

kunnen vinden die dit specifieke pad illustreren, maar omdat het 

werk werd begonnen in de Christelijke mystiek, is het het Oude 

en Nieuwe Testament van onze Bijbel dat voornamelijk als 

basis wordt gebruikt. En u zult bemerken dat achter elk beginsel 

dat wordt onderwezen een passage uit de Heilige Schrift of 

aanhaling, illustratie, een punt van het beginsel naar voren 

brengt.   

Het is mijn eigen ervaring dat Bijbelpassages een belangrijke 

rol hebben gespeeld in mijn eigen ontwikkeling, in mijn eigen 

ontplooiing, maar niet in de zin van die uit het hoofd te leren of 

die als bevestigingen te gebruiken. Ik ben nooit succesvol 

geweest met die benadering van de Bijbel. Bij mij is het altijd 

een idee,  een begrip in een passage geweest, en dan is het niet 



de passage die belangrijk voor me is geweest, maar het idee, het 

begrip  dat de passage illustreert.   

Het is om deze reden dat ik niet geloof dat ik een dozijn 

Bijbelpassages nauwkeurig zou kunnen citeren, omdat het niet 

die  Bijbelpassage als zodanig is dat voor mij van belang is; het 

is niet de aanhaling of de bevestiging of de verklaring, het is het 

specifieke idee of begrip dat erin wordt uiteengezet dat 

belangrijk voor me is.  Welnu, laat me dat  illustreren. *1) 

     

  Er was een tijd dat ik besefte  dat je bij het genezingswerk geen 

mensen behandelt en niet probeert een ziektetoestand in 

gezondheid te veranderen. Dat zulks niet de functie is van het 

Genezen-op-Geestelijke-Wijze noch kan  dat succesvol  worden 

gedaan.  Dat daadwerkelijk Genezen-op-Geestelijke-Wijze 

eigenlijk  ligt in een bewustzijn of bewustzijnsstaat boven het 

menselijke, voorbij waar enigerlei menselijke gedachten of 

verlangens zijn.    

 Natuurlijk, zoals u hebt gezien in het werk, als u in het 

genezingswerk komt, wordt de zogenaamde behandeling 

volbracht zonder woorden en zonder gedachten. U neemt de 

persoon die genezing zoekt niet mee in uw gedachten. U staat 

nooit toe dat hun naam uw denken binnenkomt als u voor hen 

werkt. U staat nooit toe dat de specifieke toestand of ziekte of 

staat van zijn of gebrek uw gedachten binnenkomt.  Bedenk hoe 

moeilijk dat is als u een zieke, een stervende, een ongeneeslijke 

of een werkloze of een straatarme of een zeer bejaarde persoon 

wordt gepresenteerd en het  uw functie is om hen te helpen en 



ze tegelijkertijd niet toe te staan dat ze of iets over hen uw 

denken binnenkomen.    

 Natuurlijk, tenzij u door Genade de weg is gewezen -- wat de 

manier was waarop ik oorspronkelijk naar het werk werd 

gebracht, --stelt dit een onmogelijke situatie voor - één die niet 

kan worden volbracht. En hoewel ik het kon doen omdat dat de 

manier was die mij in het begin was gegeven, en ik  geen 

[andere] manier wist,  kon ik het niet onderwijzen.  Het was 

onmogelijk om aan de studenten over te brengen hoe  

Geestelijke hulp aan iemand te  geven zonder hen of hun 

identiteit of hun bewering in gedachten te laten komen.  En u 

kunt zich voorstellen dat dát een moeilijke periode in mijn 

ervaring was.   

En toen op een dag zich een Bijbelpassage  opende, kwam het 

voor mij tot leven: MIJN Koninkrijk is niet van deze wereld, en 

daar had ik het gehele antwoord, en de gehele methode om deze 

methode van behandeling, gebed, meditatie te onderwijzen - 

MIJN koninkrijk is niet van deze wereld.   

Neem nu die uitspraak eens voor een moment in uw eigen 

denken op: MIJN koninkrijk, dat is het Christus-Koninkrijk, is 

niet van deze wereld; deze aardse wereld, en ik zeg u: “Ik voel 

me ziek; help me alsjeblieft." En nu gaat u het doen. Maar 

precies daar in uw geest, in uw denken is: MIJN Koninkrijk, het 

Christus Koninkrijk, is niet van deze wereld. Daarom kan ik niet 

aan een persoon denken …kan ik niet aan een toestand denken 

…  kan ik niet aan verandering denken …  kan ik niet aan  

verbetering denken … kan ik niet aan genezing denken.  

Welnu, waar moet ik  dan aan denken?   



En u zit even neer... Ik heb u nu op dit moment gevraagd: "Geef 

me alsjeblieft wat hulp." U bent voldoende gevorderd zodat u 

in staat bent om die hulp te geven, maar nu zult u  die hulp 

moeten geven en absoluut moeten weigeren om mijn naam 

binnen te laten in uw denken of waar ik hulp over heb gevraagd, 

of iets over mij . Ik mag niet uw gedachten binnenkomen en 

toch moet u mij helpen. U kunt zich niet eens afvragen wat er 

met me aan de hand is, waar ik hulp voor nodig heb. U kunt het 

rijk van deze menselijke wereld, dit menselijk leven niet 

binnengaan. U kunt niet aan mij denken; u kunt mijn gedachten 

niet aanraken; u kunt uw denken niet op mij projecteren. En 

waar bent u  nu?   

Waar u ook bent, blijf daar. Laat me vooral niet binnen. Of u 

het nu wel of niet op dit moment hebt volbracht, indien u hierin 

volhardt, zult u uiteindelijk slagen, en zult u slagen d.m.v. een 

Bijbelpassage … niet door die uit het hoofd te leren, niet door 

die te citeren, niet door die te bevestigen, maar u louter en alleen 

de essentie ervan te herinneren, de essentie is dat: het Christus 

Koninkrijk niets te maken heeft  met deze wereld.   

Welnu, u kunt dat zeggen in enigerlei [soort]  woorden die u 

maar wilt. Het kan me niet schelen hoe u dat citaat verprutst, 

zolang u maar weet dat het idee of begrip  is dat het Christus 

Koninkrijk niets te maken heeft met de menselijke wereld; en 

dat u, bij het geven van een behandeling, in het Christus 

Koninkrijk moet blijven. U moet in het Geestelijk Bewustzijn 

blijven; u moet uw gedachten op God gevestigd houden. U moet  



“daarboven” wonen om iets van een Geestelijke Aard  te denken 

of te voelen, maar u kunt niet naar  beneden naar het niveau van 

iets of iemand op aarde komen.   

Als iemand u om hulp had gevraagd voor een baan... Welnu, u 

herinnert zich het verhaal van de zwarte kraaien toch? U kunt 

alles denken wat u maar  wilt, zolang u maar niet aan zwarte 

kraaien denkt. Welnu, iemand heeft om hulp gevraagd voor een 

baan en u kunt aan alles denken wat u maar wilt, zolang u maar 

niet denkt aan werkloosheid of tewerkstelling of aan iemand die 

dat nodig heeft.   

Met andere woorden, u kunt hier niet op een menselijk niveau 

denken en proberen het te verbeteren. U kunt niet proberen de 

menselijke wereld te verbeteren. U kunt niet proberen de 

menselijke wereld te genezen, die te werk te stellen of zelfs 

vrede op aarde te brengen. Dat kunt u niet. Zelfs als u uw werk 

voor de wereld  doet, *2) dan kunt u niet aan een wereld denken 

die vrede nodig heeft! Waarom? Het Christus Koninkrijk is niet 

van deze wereld.    

 U zult nooit het Christus Koninkrijk naar deze wereld brengen. 

U kunt wellicht deze wereld overwinnen, zodat er alleen een 

Christus Koninkrijk zal zijn, maar u zult die niet overwinnen 

door ertegen te vechten. U  zult die  overwinnen door afwezig 

te zijn van het lichaam van deze wereld en aanwezig te zijn bij 

de Heer.   

U ziet de rol die Bijbelpassages spelen en u moet het idee of 

begrip erachter vatten. Er is er nog één: wees afwezig van het 

lichaam, wees afwezig van het lichaam van uw patiënt; afwezig 

zijn van de kern van hun probleem; wees afwezig van de kern 



van hun zonde of hun ziekte of hun gebrek, maar wees aanwezig 

bij de Heer. Wees aanwezig bij de Geest, bij de Geestelijke 

Waarheid, bij het patroon dat u op de berg is getoond - bij de 

Christus van God.   

Wel, het was d.m.v. die Bijbelpassages... neen, het was d.m.v. 

de ideeën of begrippen die geïllustreerd werden d.m.v. die 

Bijbelpassages, die ik mogelijk vond om te onderwijzen, om het 

begrip [erachter] over te brengen… denk niet aan uw patiënt; 

denk niet aan de bewering van uw patiënt; denk niet aan de 

toestand van uw patiënt; sta niet toe dat uw patiënt uw geest 

binnenkomt. Waarom? Omdat Gods Koninkrijk niets met deze 

wereld te maken heeft. Als Gods koninkrijk ook maar iets met 

deze wereld te maken zou hebben, dan zou Hij het al lang 

hebben opgelost vóórdat u daar had kunnen zijn.   

Maar door afwezig te zijn van het lichaam  van deze wereld en 

aanwezig te zijn bij de Geest, in gemeenschap met de Christus 

binnenin u, luisterend naar de Stille Zachte Stem, ontvangt u 

eindelijk een klik, een innerlijk gewaarzijn, een innerlijke 

zekerheid en het werk is gedaan. Het betekent niet altijd dat uw 

patiënt onmiddellijk genezen is, maar dat heeft niets met u te 

maken, dat heeft te maken met de ontplooiing van uw patiënt 

en als ze morgen om hulp vragen, moet u misschien hetzelfde 

proces doorlopen. U moet het misschien wel honderd keer doen 

vóórdat het eindelijk dóórbreekt in hun bewustzijn.   

Uw zorg is niet of het één behandeling of honderd 

behandelingen vergt; uw zorg is alleen de hoogste behandeling 

te geven waarvan u zich bewust kunt worden, en dat zo vaak als  

zij dat wensen totdat de harmonie dóórbreekt.     



 Welnu, met dit in gedachten hebben we eindelijk een manier 

ontwikkeld om met Bijbelpassages over veel onderwerpen te 

werken, en we zijn er een instructiecursus over begonnen, en 

toen we ermee begonnen, hebben we ontdekt dat het de ideale 

manier is om kinderen les te geven. Toen we ermee begonnen 

wisten we niet dat dát zou gebeuren, maar nu hebben we de 

manier gevonden waarop kinderen in De Oneindige Weg 

onderwezen moeten worden, en dat zal zich aan u ontvouwen 

als u met de drie bandopnamen werkt aangaande aanhalingen 

uit de Heilige Schrift of als u werkt met degenen die instructie 

gaan geven in dat specifiek soort werk.    

 Maar ik wil wel dat u de aard van dat werk inziet, hoe het werkt 

en wat het doel is.  Ik zeg vooraf: het doel is het verwerven van 

het Geestelijk Bewustzijn, het verwerven van de Geestelijke 

Macht, het [doen] functioneren van die Geestelijke Macht in uw 

ervaring en bestaan en   verwerft  het  d.m.v.  de ideeën, de 

begrippen die zich achter deze passages bevinden   

============================================  

OPMERKINGEN BERTUS:   

*1) zie ook :   

http://home.kpn.nl/rabe0018/goldsmith/passages.pdf 

  ============================     

*2) zie studiegids: “De Wereldcrisis” cat.no  269.     

===============================    

  

http://home.kpn.nl/rabe0018/goldsmith/passages.pdf

