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Bertus:  

Copyright ………… copymark 

Disclaimer …………disclaim  

Uit: cat.no 326  Studiegids "Het Geestelijk Leven" pag 15 e.v.  

hoe het boek  De Oneindige Weg en diverse hoofdstukken tot 

stand kwamen  

(zie ook: 1954 New York Practitioner Class..90A - The Spiritual Source)  

Joel :  

Wel, ik zal u deze ervaring vertellen. Ik was in de stad New York en 

werkte aldaar met een auteur aan bepaalde zaken waarin hij 

geïnteresseerd was en het was noodzakelijk dat onze conversatie over 

Geestelijke en metafysische zaken ging en wij besteedden er samen een  

dag aan van 12 u 's-middags tot middernacht  en gedurende die gehele 

tijd was er over hem of mij geen gesprek. De hele conversatie ging over 

dit  Geestelijk en metafysisch werk dat bij de hand was en toen ik die 

avond naar mijn hotel terugging - iets na middernacht  - ging ik naar 

bed en binnen een uur werd ik wakker, sprong uit bed en begon te 

schrijven... ging weer naar bed  en binnen weer een uur was ik weer op 

en schreef opnieuw  ... en dit geschiedde gedurende die nacht vijf maal  

tussen iets na middernacht en half zes des morgens  en wat ik gedurende 

die nacht opschreef omvat 1/3 van het boek  <  

 

Bertus: 

 

The Infinite Way> ( De Oneindige Weg - cat.no 200 - vert) .... dat is hoe dat 

geschiedde.  

Joel: 

https://theinfinitewayholland.nl/goldsmith/copymark.pdf
https://theinfinitewayholland.nl/goldsmith/disclaim.pdf
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De avond vóór mijn huwelijk gaf  een vriend mij één van die Bijbels 

met een concordantie en eer ik ging slapen keek ik erin en ik zag een 

passage van Paulus over het onderwerp "onsterfelijkheid" en ik  stopte 

deze Bijbel in mijn koffer, trouwde de volgende dag en ging op 

huwelijksreis.  

Het moment dat wij in ons hotel kwamen, zei ik "laat mij nu even 

hiernaar kijken" en ik wil dat u weet dat het eerste hoofdstuk van  het 

boek "The Infinite Way" die dag en die avond geschreven werd en die 

ontvouwing straalt dóór in dit boek . Opnieuw... het was niet iets dat ik 

in een boek las -- het was een passage in een boek die leidde tot een 

ontvouwing die  [bij mij] dóórkwam en ons het hoofdstuk over 

<Onsterfelijkheid>  gaf.  

Toen was er nog een avond spoedig daarná ... ik droomde, ik sliep 

en ik droomde en er was een rood zijde bannier die van het plafond naar 

beneden werd neergelaten. Op die bannier  stond er een  gouden  Oud 

Engelse tekst en ik wist dat ik die boodschap die daarop stond, hebben 

moest en ik wist dat ik droomde en ik dwong mijzelf om wakker te 

worden en gelukkig was die bannier er nog met de boodschap toen ik 

wakker werd en mijn vrouw zag mij die boodschap van die banneer 

opschrijven.  

Bertus: 

Uit die boodschap kwam er het hoofdstuk "New Horizons" (De 

Nieuwe Uiteinder - cat.no 200- vert) in het boek "The Infinite Way" 

omdat dat het hoofdstuk is dat aan ons openbaart dat ons werk niet de 

demonstratie van betere mensheid is maar de openbaring van onze ware 

Christus, ons Onsterfelijk en Geestelijk  Wezen of Zijn.  
 

Joel: 

 Het was in 1937 in Boston dat ik op een avond in meditatie was en 

plotseling moest ik pen en papier pakken en schrijven en toen ik klaar 

was ,  had ik het hoofdstuk <Het Nieuwe Jeruzalem>  geschreven.  
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Welnu, u heeft alleen maar  dat hoofdstuk te lezen om te weten dat 

ik het  niet geschreven heb.  U moet dat slechts lezen  om te weten dat 

geen mens dat ooit in een boek waar dan ook zag of van enigerlei man 

of vrouw ooit gehoord heeft maar dat het was zuiver inspiratie was die 

dóórkwam vanuit iets hogers dan wat dan ook dat zou kunnen worden 

bedacht of beredeneerd.  
 

Bertus:  

De NL – vertaling van het boek “De Oneindige Weg” is voor u in 2 

edities te verkrijgen:  

1) Een scancopy van het oorspronkelijk door uitgeverij Servire uitgegeven 

boek;  

2) Een computereditie hiervan.  

Via theinfinitewayholland@outlook.com of oneindigewegholland@gmail.com  
 

De allereerste editie is in NL-vertaling via Servire indertijd uitgegeven. D.w.z. 

ZONDER de Oneindige Weg Wijsheden.  

In latere Engelstalige edities zijn die Wijsheden  wel opgenomen. Ik heb al deze 
wijsheden met tekst en uitleg uit Joels andere werken verzameld en beschikbaar 

gemaakt in de studiegids “De Oneindige Weg Wijsheden” cat. no 217.  

   

   

   

  


