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Geen discussie ... NIET Joels mening etc 

Discussie is niet gewenst alsook als Joel wel eens iets over een 

andere leerstelling zegt , hij daar direct zijn eigen ontvouwing 

tegenoverstelt. 

Ga in meditatie en vraag God om Wijsheid en Leiding en hoe 

je bepaalde zaken moet zien. Denk hierbij aan de Bijbel in 

Handelingen 1:24 waar de overgebleven discipelen een andere 

discipel moesten kiezen. "En zij baden en zeiden: Gij Heere! 

Gij Kenner der harten van allen, wijs van deze twee een aan, 

dien Gij uitverkoren hebt". Klik ook op mening voor enige van 

Joels ontvouwingen . 

Zoals Joel terecht zegt:  

"ik geef je de ontvouwing zoals ik die ontvangen heb... daar 

kun je je al dan niet in vinden ... over de Waarheid kun je niet 

discussiëren.... "  

Bertus:  

Joel ontving dus de Boodschap op hetzelfde moment als dat de 

studenten die via hem hoorden. Wat hij doorkreeg is dus NIET 

zijn mening maar een via hem door God gegeven Boodschap. 

Voor een fragment uit zijn werk waarin hij dat zeer duidelijk 

aangeeft, klik op berg .Hierin zegt Joel zeer duidelijk: " Bedenk 

a.u.b.  dat u NIET  m i j n  mening krijgt .. u krijgt een 

openbaring die mij specifiek werd gegeven en louter door mij 

wordt doorgegeven".  
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Geloof moet van binnenuit je hart komen en kan nooit door 

anderen worden opgedrongen. Zoals je verderop zult lezen, is 

Joel daar zeer stellig Een ieder moet "ontwaken" naar zijn/haar 

eigen staat van Bewustzijn. Dat verklaart wellicht de vele 

geloven, sektes, etc. in de wereld. Er is EEN God maar een ieder 

heeft Daar een ander concept van. Meer info klik op eengod 
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