MEDITEER

Als je Kklikt op moeder dan zul je een meditatie aantreffen
waarin Joel een "bezoek" aan God om met God gemeenschap
te hebben vergelijkt met een bezoek aan zijn geliefde moeder.

Bertus:

Ga NEDERIG naar God en besef dat jij van jezelf niets weet,
niets kunt etc en vraag God niet om stoffelijke zaken of tracht
HEM te beinvioeden e.d. Geef je over aan God. Vraag God
slechts om Geestelijke Zaken: meer [ Goddelijke] Wijsheid,
Kracht, Leiding e.d.

"Nederig" *) betekent geenszins dat je jezelf kleineert, dat je
niets en niemand waardig bent , dat jij toch maar een niemendal
bent, etc. NEEN.NEEN !!l leder mens is uniek, ieder mens is
gelijk in Gods Ogen, ieder mens drukt Gods VVermogens uit ook
al ben jij je dat niet altijd bewust.

God kijkt niet naar je uiterlijk hoe je eruit ziet, hoe je gekleed
bent, of je je mooiste kleren aan hebt of naakt bent. Uiterlijke
schoonheid dus. Neen..neen..NEEN.

God kijkt naar je innerlijk, je Ziel. Is die rein en zuiver. Is je
bewustzijn rein. Die "innerlijke schoonheid".

Je kunt uiterlijk niet moeders mooiste maar innerlijk een pracht
mens zijn.


http://home.kpn.nl/rabe0018/goldsmith/nederig.htm

Begrijp dit niet verkeerd. Er is uiteraard niets verkeerds aan als
je goed voor je uiterlijk zorgt en er leuk en zo mooi mogelijk
uitziet, maar gebruik - of wellicht beter misbruik - die uiterlijke
schoonheid niet om te trachten om God te behagen. Dat werkt
echt niet.

"Nederig" betekent om - net als Jezus - te beseffen dat je van
jezelf niets kunt, niets weet, dat je jezelf blanco aan God
overgeeft om door God geinstrueerd, geleid, onderwezen etc. te
worden.

Gebed is in De Oneindige Weg niet zozeer tot God spreken
maar naar God LUISTEREN!!

Joel heeft het vaak over "je naar binnen keren", het "Innerlijk",
het "Innerlijk Centrum™ etc. God weet van stoffelijke, materiéle
zaken niets af. WEL van Geestelijke Zaken.

Bertus:

Joel zegt het z6 goed in de maandbrief cat.no 54-10 nl mndbrf
oktober 2022:

Joel:

"lets om te bedenken: geen gebed moet ooit God adviseren of
op enigerlei wijze trachten zijn om God te beinvloeden. Laat u
uzelf niet gevangen houden in deze zijeffecten. U kunt God niet
beinvloeden. God IS Dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd.
Indien u niet Gods Genade ontvangt, is dat slechts omdat u geen
contact hebt. Breng uzelf weer in contact en Genade zal vloeien.



God IS de Alwetende Geest. U kunt God niet vertellen wat u
nodig heeft. U waagt het niet om te vragen om brood of
huisvesting of kleding of een baan of gezondheid. God IS de
Oneindige Intelligentie van dit universum en HIJ kent uw noden
eer u die kent. En het is ZIJN Welbehagen u het Koninkrijk te
geven zelfs eer u daarom vraagt.

U moet derhalve naar God gaan met een nederige, lege ziel:
“Vul mij, Heer, weest GIJ mijn Genade.’ Dat is alles. En als het
Godsbesef plaatsvindt, dan zult u ontdekken dat uw noden
zullen zijn gelenigd want God is een Wet van vervulling. God
IS Vervulling. Laat er nimmer geloofd worden dat de sterfelijke
mens wijzer is dan God. Laat er nooit geloofd worden dat God
van ZIJN Weg afwijkt om voor u te doen wat God niet voor mij
doet. Gods Regen wvalt op de rechtvaardigen en
onrechtvaardigen (zie Mat 5:45). Maak het contact en u zult
bevinden dat Gods Genade vloeit en u nimmer God behoeft te
vertellen wat u nodig heeft of wenst. Nooit zult u moeten
trachten om God te beinvioeden te uwen behoeve of ten
behoeve van iemand anders. Indien u uzelf opent zoals wij
doen, dat God uw bewustzijn vult, dan lenigt God de noden van
ledereen die tot uw bewustzijn is aangetrokken en u weet
wellicht nimmer op welke manier of in welke mate noch is dat
uw zaak. Noch is het uw zaak om te weten hoe God zegent, in
welke mate of wie.. uw aandeel is om een transparant voor God
te zijn. "

alsook:

Joel:



Uit: 1955 Kailua Study Group.. 116B - Onze verwantschap met
God en met elkaar.

"En zo is het, dat wij onszelf nooit in het leven zullen vervullen
door te proberen onze individualiteit uit te drukken, maar eerder
door dit Oneindige Onzichtbare Zichzelf tot uitdrukking te laten
komen. Dat gebeurt nu elke keer als we mediteren. Elke keer
dat we mediteren is het alsof we zeggen:

"Vader, ik heb geen wijsheid en ik heb geen macht en ik
heb geen oordeel en ik heb geen gezondheid en ik heb geen
rijkdom, en dus zit ik hier en 144t het Oneindige stromen.”

En op het moment van die klik, op het moment van dat moment
van de realisatie, het besef. .... begint al dat opgesloten parfum
te stromen.”

Met de maandbrief Juli 1955 cat.no 34-07 is er zelfs een hele
maandbrief gewijd aan: “Meditatie voor beginners”.. Zeer zeker

het bestuderen waard.



