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Gemak

DE ONEINDIGE WEG ® IS GEEN GEMAKKELIJKE
BOODSCHAP. Meer info klik op gemak .

De bewoording is simpel en de boodschapschijnt
gemakkelijk ... dat is de "valkuil". Het gaat NIET om de
simpele woordjes maar WEL om het verwerven van de
Godservaring, het Godsbesef en dat verkrijg je d.m.v.
meditatie.

In de Holland Klas van 9 augustus 1958 - de transcriptie in
cat.no 807 - "Het Belang Van De Gods Ervaring"© zegt

Joel:

Het is geen gemakkelijke boodschap om te begrijpen zelfs indien
Engels uw moedertaal is.

Er zijn inde V.S. en Canada en Engeland velen die het heel erg

moeilijk vinden om de betekenis van deze boodschap te vatten en
het neerhalen van deze taalbarriere kan zelfs nog moeilijker zijn
behalve dan voor één ding: dat indien u de eenvoud van de boodschap
kunt vatten, de taal geen barriere is en zelfs een erg, erg simpele of erg
weinig kennis van de taal zal u het gehele geheim of verborgene geven.

De boodschap is moeilijk niet omdat die complex is maar vanwege
haar eenvoud. Dat maakt de gehele boodschap van De Oneindige Weg
moeilijk. Het is haar eenvoud. Ziet u, het is geen gecompliceerd
onderricht. Er zijn niet vele beginselen of diepe metafysica aan deze
boodschap, in tegendeel. Wij beginnen met waarschijnlijk het meeste
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simpele dat in alle religies te begrijpen is, n.l.: er moet een
Godservaring zijn. Met andere woorden: religie is niet van(uit) de
[menselijke] geest; religie is (van) uit het hart; zij is (van) uit de Ziel.
Er zijn geen diepgaande beginselen in een waar Geestelijke boodschap.
Daarom kon Jezus Christus zeggen dat wij als kleine kinderen moeten
komen en niet de diepe dingen noch de mysterieuze dingen des levens
maar de simpele dingen zoeken.

Bertus:

Je kunt Joel dit zelf horen zeggen. Klik op difficult.mp3.© . De
transcriptie hiervan lees je hierboven.

De boodschap is moeilijk niet omdat die complex is maar
vanwege haar eenvoud. Dat maakt de gehele boodschap van De
Oneindige Weg moeilijk. Het is haar eenvoud. Ziet u: het is
geen gecompliceerd onderricht. Er zijn niet vele beginselen of
diepe metafysica aan deze boodschap, in tegendeel. Wij
beginnen met waarschijnlijk het meeste simpele dat in alle
religies te begrijpen is, n.l.: er moet een Godservaring zijn.
Voor meer info klik op: moeilijk

Voor de (engelstalige) audio-registratie van deze gehele klas,
verwijs ik jou naar de streamingservice. Adres zie buitenland
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