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In de September maandbrief heb ik een werk herhaald dat vele 

jaren geleden in Portland/Oregon werd gegeven; een werk dat 

veel vrucht droeg met een groep zakenmannen en – vrouwen. 

Deze groep kwam iedere dag des middags gedurende 6 dagen bij 

elkaar en werd een Bijbelpassage gegeven om daar mee gedurende 

24 uur te werken en toe te passen. Prachtige resultaten vonden 

plaats, dus heb ik de oefening in de September Maandbrief 

herhaald zodat de studenten met die passages kunnen werken en 

zien of er iets in hun ervaring plaatsvindt wat tot nu toe 

niet eerder heeft plaatsgevonden. Bedenk dit: indien u deze 

passage letterlijk neemt, zullen zij u in de sloot leiden: 

Eerste dag” 

“Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun niet op eigen 

inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij 

voor jou de weg.”(Spreuken 3:5,6 - 2004). 

Neem mijn woord hiervoor – u zult dadelijk in een sloot vallen 

indien u op de Heer vertrouwt met heel uw hart omdat dat is 

wat de wereld doet. In het licht van wat u weet, is er dan een 

Heer gescheiden en apart  van uw eigen wezen? En het moment 

dat u leest: “Vertrouw op de Heer” zei u dan dadelijk: “Er is 

geen Heer om op te vertrouwen behalve dan het Goddelijk 

Bewustzijn dat IK BEN”? De passage moet derhalve werkelijk 

betekenen  om de Waarheid te vertrouwen dat God uw bewustzijn 

vormt en uw bewustzijn bestuurt uw dag, uw zaak, uw werk, uw 

huis. En u herinnert zich dat deze passage ook betekent : 

“Steun niet op eigen inzicht”  maar wendt u naar binnen en 

LAAT het Goddelijk Bewustzijn binnenin u Haar harmonie en 

Genade openbaren. 

 “Hij baant voor jou de weg.” Is er een “HIJ”? Neen, uw 

BEWUSTZIJN  zal voor u de weg banen. Dat wat u BENT en dat wat 



ik BEN bestuurt uw leven – die Goddelijkheid Die de 

Werkelijkheid van u is – die Zoon Gods Die dichterbij u is dan 

uw ademhaling. Begrijpt u niet hoe de Bijbelpassage versluierd 

werd zolang u dacht dat er een entiteit ergens was die voor u 

de weg baant? De man die deze passage voortbracht, wist dat 

hij sprak over het Innerlijk ZELF maar alles wat de mensen 

kenden was “Heer”  - of God of Jehova. Dat was hoe het in 

bewustzijn dóórgekomen was en dat was de sluier, omdat er geen 

“Heer” is. Er is slechts de IK Die IK BEN. Op het moment dat u 

erkent dat de IK Die IK BEN één met God is en alles heeft wat 

de Vader heeft – en het ZELF van u toevertrouwt de ALwetende, 

Al-Macht en Alomtegenwoordigheid te zijn- verblijft u in deze 

passage uit Spreuken, waar u daarvó   ór op een God vertrouwde 
Die niet bestaat. 

 


