De CHRISTUS ..... origineel ....

AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL.
ALLEEN VOOR EIGEN STUDIE TE GEBRUIKEN.

De Term DE CHRISTUS.

(Uit: 1956 Seattle Closed Class... 165B - Sermon on the Mount — 1% and 2" Genesis(= Genesis 1 & 2)

Joel:

Voordat we vanavond met de les beginnen, laten we deze
vragen ophelderen en de eerste vraagt om een nadere uitleg van
de Christus, de term “de Christus”, zoals die in ons werk wordt

gebruikt.

De term "de Christus" heeft meer dan één betekenis, en daarom
IS het niet gemakkelijk om dat d.m.v. redeneren te begrijpen,
maar eerder begrijpt u intuitief op welke manier het wordt
gebruikt. In zekere zin betekent de term 'Christus', zoals wij die
gebruiken, daadwerkelijk 'de individualisering van God' of 'de
Geest van God in het individueel wezen' of 'het individueel
wezen zelf',

Hoe verduidelijken wij dat? Ik, in mijn Ware ldentiteit, ben de
Zoon van God of een Nakomeling van God of Christus. Als ik
aan mezelf denk als "Joel", dan denk ik aan de Christus als een
Geest in mij - dat wil zeggen, de Aanwezigheid Gods in mij.
Die Aanwezigheid Gods in u IS dezelfde Christus. Maar de
Aanwezigheid van deze Geest van God of Christus in mij - kan
Zich manifesteren of heel tastbaar tot uitdrukking gebracht
worden, terwijl het bij degenen die niet ver zijn gevorderd op
het Geestelijk Pad, geen enkele uitdrukking kan hebben.
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Met andere woorden, de doorsnee mens die een gewoon
menselijk leven leidt, vertoont weinig of niets van de Christus.
Het is alleen naarmate men beinvioed begint te worden door
deze Onzichtbare Aanwezigheid of Geest, dat ze de Christus
laten zien. Tot die tijd tonen ze een zekere mate van hun eigen
mens-zijn. Het kan wellicht een heel briljant mens zijn, het kan
zelfs een heel goed mens zijn, maar dat betekent niet
noodzakelijk dat het de Aard van de Christus is.

Denk nu eens aan wat ik heb gezegd. In mijn Ware ldentiteit,
bén ik de ware Christus of Zoon van God. Joel is echter
oorspronkelijk een man van vlees en bloed , voor wie een zekere
mate van de Geest van God duidelijk, uitgedrukt en
gemanifesteerd is geworden ..... door Ernaar te zoeken, door
God te zoeken, door naar God te zoeken, door zich te mengen
onder Geestelijk ingestelde  mensen of mensen op het
Geestelijk Pad, door het ontwikkelen van iemands Geestelijk-
zijn. En zie ... op een dag merk ik dat ik niet volledig leef op
mijn eigen wijsheid of fysieke kracht of mentaal of moreel of
financién, maar dat er deze Geest in mij IS, Die soms voor mij
uitgaat om voor mij een plaats te bereiden; Die soms voor mij
uitgaat om zaken voor mij te creéren; Die soms vOOr mij uitgaat
om zelfs voor mij een parkeerplaats te bereiden.

Welnu, ik geef Het niet bewust de opdracht om dat te doen,
maar het gebeurt wel. En dan kan ik zeggen: “ach, de Christus
of Tegenwoordigheid van God IS bij mij, is niet alleen bij mij,
maar bewust en tastbaar gemanifesteerd.” Naarmate ik vorder
op het Geestelijk Pad, wordt dit veel meer waar, totdat ik
uiteindelijk met Paulus kan zeggen: "Ik leef, maar niet ik." Joel
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leeft, maar niet Joel - Christus leeft Joel's leven, Joel zit gewoon
de rit uit.

Christus bepaalt werkelijk wat ik zal doen, wanneer ik het zal
doen; Christus trekt degenen tot mij aan die ik kan dienen.
Christus trekt mij tot die mensen en plaatsen aan waar ik kan
dienen. Christus trekt alles tot mij aan wat nodig is voor de
erkenning van deze boodschap, alles wat nodig is voor de
ondersteuning en het onderhoud ervan. Christus trekt die
individuen tot mij aan die nodig zijn om te helpen bij haar
activiteit - in elke afdeling, van de onderwijs- en
genezingsafdeling tot het gebons van de typemachines.

Christus trekt alles naar me toe wat nodig is voor de ontvouwing
van De Oneindige Weg. Zodat ik uiteindelijk kan zeggen: “ik
leef , maar niet ik, Christus leeft mijn leven.” En dus ziet u in
dat verband, dat het zou zijn dat er een Geest van God in mij is
Die functioneert, en dat noemen we “de Christus.”

Welnu "de Christus" kan ook op een andere manier worden
gebruikt, één van de manieren waarop we het vanavond in de
klas behandelen. En dat is waar en wanneer u op die plaats in
uw Geestelijke ontwikkeling komt wanneer u niet langer de
wapens van de wereld gebruikt, wanneer u niet langer leeft
volgens de normen van de wereld, en iets anders alles doet wat
u zou willen doen, als u gebruik zou maken van de normen van
de wereld.

Zoals u weet adverteren wij bijvoorbeeld niet. Zoals u weet,
wordt er nooit geadverteerd voor deze klassen of boeken. Als
dat zo is, als u hebt aangegeven te willen weten wanneer er een
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lezing of klas wordt gegeven, dan ontvangt u een bericht. Dat is
geen advertentie, dat is louter een mededeling waar u zelf om
heeft gevraagd door u op onze lijst te plaatsen. Indien u een
Maandbrief wenst, wordt deze niet naar u verzonden, tenzij u
daarom verzoekt.

En dan zou u kunnen zeggen: hoe horen de mensen van u, hoe
horen de mensen van de Brief? En mijn antwoord is: “door de
Christus omdat ik geen menselijke vinger uitsteek en ik geen
menselijke manier gebruik noch een manier om u over dit werk
te laten weten - voor wie dan ook in de wereld. En dan is het
het wonder van Genade dat de informatie in uw handen plaatst,
of de belangstelling in uw hart plaatst, dat u tot het werk brengt.
Welnu, dat is één manier waarop we kunnen zeggen dat we niet
de wapens van de wereld gebruiken noch de levenswijzen en
middelen van de wereld. Er zijn er nog meer ...maar laten we
daarop wachten tot we vanavond deze klas bijwonen.

Zodat, wanneer we spreken over uw Ware Identiteit, uw
Geestelijke ldentiteit zoals u bent in de Zoon van God *1),
waarover u leest in het 8e hoofdstuk van Romeinen: "Als de
Geest van God in u woont, dan bent u de Zoon van God." De
Zoon van God is "Christus", en dus, op het moment dat de Geest
van God in u blijft, bent u - in uw Ware Zelf - de Christus.

Aan de andere kant.... u zult dat niet toegeven - u zult nog
steeds zeggen: “neen, ik ben Jan of Joel of Marie.” Maar dat een
mate van de Christus mijn bewustzijn heeft aangeraakt en ik
meer Daardoor leef dan door brood. "De mens zal niet van
brood alleen leven, maar van elk Woord", en wat is het Woord?
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Christus - het vleesgeworden Woord; God, de Vader verschijnt
als God, de Zoon.

En dus nu, wanneer u kunt toegeven dat u in het Woord leeft en
het Woord in u leeft, kunt u net zo goed zeggen dat u leeft in
Christus en de Christus in u leeft..... en door die Christus kunt
u alle dingen doen.

OPMERKINGEN BERTUS:

*1) Dit is de letterlijke vertaling uit de King James Bible. De Nederlandse Bijbel spreekt echter van “het
kind van God”.

Joel gebruikt de term “de Christus” in veel van zijn werk. Hieronder enige
voorbeelden van zulke werken voor jou om te bestuderen:

Studiegidsen 293 en 294 titel : De Christus™ zijn een compilatie van alle vertaalde
werken waarin deze term “De Christus” voorkomt. (verwijzingen dus)

Studiegids 292 gaat over “Het Ervaren van de Christus”

De maandbrieven:

Cat.no 34-05 mei 1955 De Trooster

Cat.no 38-12 december 1959  De Christus

Cat.no 06-12 december 1970  Christus als het Bewustzijn der Mensheid
Cat.no 09-01 januari 1973 De Werking van de Christus in het NU

Cat.no 12-12 december 1976  Christus als een Universele Ervaring ( De
2e komst van de Christus)

Cat.no 14-12 december 1978 De in Onszelf opgeheven Christus
Cat.no 15-03 maart 1979 De Aard van de Messias

Klas 1957 tapeno 5 kant 2 The Christ as Presence (De Christus als de
Tegenwoordigheid)
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