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Bijbel .. De Bijbel nader:

Bertus:

AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL. ALLEEN VOOR
EIGEN STUDIE TE GEBRUIKEN.

Hieronder de <Introductie> tot het boek cat.no 219 “Het
Beleven Van De Oneindige Weg®”.

JOEL:

Eén van de grootste Geestelijke leraren die ooit op
deze aarde rondwandelde heeft ons gezegd, dat de mens
niet door brood alleen leeft, maar door ieder Woord,
Dat uit de Mond Gods uitgaat (1). Door alle eeuwen heen
zijn er mannen en vrouwen met Geestelijk
Onderscheidingsvermogen geweest, die ontdekt hebben dat
dit waar is. Sommigen hebben een testament
achtergelaten wvan wat zij 1n de geschriften wvan de
wereld ontdekt hebben - een aantekening van moed, kracht
en inspiratie - een openbaring van het zich ontvouwend
bewustzijn. De ervaring van deze Verlichte mannen en
vrouwen 1is een voortdurende herinnering dat wij niet
leven louter door werk, voedsel en rust maar dat er een
andere factor 1is die het 1leven intreedt, die veel
belangrijker is dan enig van deze menselijke
activiteiten. Deze factor is het Woord Dat uit de Mond
Gods uitgaat.

Het Woord wordt de Levende Wateren (2). Het Woord 1is
onze Bescherming, Veiligheid en Zekerheid. Als wij ons
zetten aan onze taak en verplichtingen - zelfs ofschoon
wij door diepe wateren gaan en wij in het vuur van de
ervaring beproefd worden, zullen de wateren ons niet
wegspoelen en de vlammen ons niet verbranden (3) als...
het Woord Gods in en met ons 1s. Het i1s onze Spijs, ons
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Water en ons Brood des Levens; onze Staf om op te
leunen. Maar het Woord moet méér zijn dan een aanhaling
uit een boek alleen. Het Woord moet in ons levend
worden. Het moet een vitale, levende en levendige Kracht
worden. De essentie of substantie Ervan moet een deel
van ons eigen bewustzijn worden, niet langer woorden
maar hét Woord. Dan leeft en functioneert Het Eeuwig
vVOOr ons.

Wat is er aan de Bijbel z6 heilig? 1Is het de omslag,
het papier, de druk of de woorden? Niets hiervan 1is
gewijd. Het enige in de gehele Bijbel dat macht is, is
het Woord Gods. En waar vinden we dat? In een boek?
Neen, neen. Dan zou het alleen maar noodzakelijk zijn
louter en alleen het boek te kopen om het Woord Gods te
hebben. Miljoenen mensen kopen Jjaarlijks de Bijbel,
maar hoevelen van deze mensen hébben het Woord Gods? De
meesten wvan hen hebben wat woorden die 1n een boek
gedrukt staan. De wereld heeft de weg gemist door de
bijbel als een historisch of literair werk te lezen.
Zolang als het gedrukt blijft in een boek, wordt het
niet vlees. Het Woord IS in onze mond, ons bewustzijn,
onze Ziel en het 1s daar dat Het vlees wordt en onder
ons woont (4). DE BIJBEL IS HET BOEK DES LEVENS. Als de
leer van de Bijbel Geestelijk onderscheiden wordt, 1is
de Bijbel gevuld met het Brood des Levens, het Water en
de Wijn. Als boek is het niet onze bescherming of onze
zekerheid. Wees hiervan verzekerd. Als wij de gehele
Bijbel wvan Genesis tot Openbaringen opzeggen, dan
kunnen we wellicht ontdekken dat wij nog immer hongerig,
ziek en éénzaam zijn. Slechts als het Woord 1in ons
bewustzijn wortelschiet, kan Het als vlees, als
demonstratie tevoorschijn komen.

Het is bijvoorbeeld van weinig waarde om de 91ste Psalm
op te zeggen en te denken dat door steeds maar weer die
Psalm op te zeggen , wij door de leer van die
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Psalm beschermd worden. Het 1is wanneer wij aan de
vereisten van de 91ste Psalm voldaan hebben door gezeten
te zijn in de schuilplaats des Allerhoogste.. door te
blijven in de Geestelijke Waarheid en door te leven in
de voortdurende erkenning van God als de Enige Oorzaak
en het Enig Scheppend Beginsel dat Het werkzaam wordt
in ons bestaan. Als wij in deze Waarheid blijven, zodat
Zij de belichaming wordt van ons wezen, dan vrezen wij
niet langer. De Waarheid Waarin wij blijven en Die w 1
7 toestaan in ons te blijven, wordt onze burcht, onze
rots. Wij stijgen tot een hoogte in bewustzijn waar wij
beseffen dat deze Waarheid ons schild en pantser, onze
burcht, ons Goede Zelve IS.

De Heilige Schrift speelt een steeds grotere rol in
ons leven als de 1innerlijke Dbetekenis Ervan zich
ontvouwt en openbaart. De gehele Heilige Schrift moet
op Geestelijke Wijze geinterpreteerd worden. Onze
ontvouwing hangt af wvan wat wij zoeken. Zoeken wij
slechts de demonstratie van God? Zijn wij op dit moment
bereid en gereed over de dingen van deze wereld niet
langer bezorgd te zijn - wat immers geen deel is wvan
het Geestelijk Koninkrijk- en te zeggen:

Al wat ik wil is het Koninkrijk Gods op aarde. Dat 1is
al wat ik wil. Ik verlang alleen maar het Koninkrijk
Gods op aarde... het Bestuur Gods 1n mijn
individueel bestaan... Het Bestuur Gods 1in mijn
individuele aangelegenheden.

Als wij bereid en gereed zijn om dit te doen... om
dagelijks te sterven (16) van een begrensd menselijk
leven en om in de Geest herboren te worden, dan zijn
wij niet langer begrensd tot een menselijke geest of
tot een menselijk bestaan. Geest kent geen begrenzing.
Geest doet zichzelf alleen maar uitstromen. Het vloeit
op zo'n glorieuze wijze dat wij het haast niet kunnen
geloven. Het kan wellicht stromen als een geheel nieuw
leven.. als nieuw werk... als nieuwe activiteit of Het
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kan wellicht datgene vermeerderen en doen Dbloeien
waarmede wij reeds bezig zijn. Wij worden toeschouwers
van de Activiteit Gods en verbazen ons over ZIJN
Milddadigheden en ZIJN Schoonheid. In dat moment wvan
verhoogd gewaarzijn WETEN wij dat er voor eenieder van
ons een hoog doel, een Goddelijke Bestemming is.

Het Geestelijk leven 1s een leven geleefd door
Genade... niet door macht of kracht (17). een leven
waarin wij bevinden dat alle dingen aan ons verschijnen
in de volgorde waarin wij ze nodig hebben. Soms eer wij
ons van de behoefte eraan bewust zijn. Dit i1s het leven
door Genade en dat 1s slechts wverkregen als dingen,
gedachten en verlangens overwonnen zijn. Wij hebben de
wereld niet overwonnen als w 1 j trachten ons stoffelijk
begrip van de wereld te verbeteren of te vermeerderen.
Het Geestelijk Leven 1is die staat van het ZIJN waarbij
wij] door Genade leven... waarbi] wi] weten dat wat ook
de nood 1is de oplossing automatisch zal verschijnen.
Alles wat komt, komt als het Geschenk Gods. In feite
komt het een beetje vbddrdat wij het nodig hebben.. zelfs
eer wij weten dat wij het nodig zullen hebben. Er opent
zich védbr ons een pad van onbeschrijfelijke schoonheid,
vreugde en vrede.

Bedenk dat we wvan nu af aan niet leven door brood
alleen.. wij leven niet door geld.. wij leven niet door
menselijke rust.. maar wij leven door het Woord Gods in
onze gedachten en in onze herinnering. Hier is het grote
geheim en verborgene. Vanaf het moment dat wij beginnen
het Woord Gods geheim en stilletjes in onze gedachten
te nemen en het niemand vertellen, begint er in ons
een verandering plaats te vinden. Vanaf dat moment is
het grote geheim des Levens van ons. Het geheim zoals
dat gevonden 1is 1in alle geschriften - op Geestelijke
Wijze onderscheiden. Het geheim dat de Meester ons 2000
Jjaar geleden trachtte mede te delen; Het Koninkrijk
Gods IS in u (18). Als wij het Koninkrijk Gods beseffen
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zoals geopenbaard door het Woord Gods, wordt Het
duidelijk en vitaal 1in ons bestaan als ons lichaam,
wezen, geest, denken, onze Ziel.

Het Woord Gods IS dé grote Waarheid, Die vlees wordt
(4) ... Die tastbaar in ons leven wordt. Als wij dit
Woord diep in ons houden. Het overdenken..ERbij blijven
en Het ons herinneren, dan wordt Het de Geestelijke
Activiteit des Levens en brengt Het de Geestelijke
Hoedanigheden in uitdrukking. Er is geen manier om het
Geestelijk Goede, een Geestelijke Macht in ons bestaan
van buiten ons eigen wezen (voort) te Dbrengen.
Geestelijk-zijn 1s niet iets wat tot ons komt, maar is
veeleer i1ets wat vanuit ons vloeit als wij het Woord in
ons houden. Indien gij in Mij blijft en Mijn Woorden 1in
u blijven (19) dan zal de grote Vrede, de grote Vreugde
van deze wereld van u zijn. Geen onheil zal u treffen.
Er zal voor u niets zijn om te vrezen (20).

Neem iedere dag het Woord in uw bewustzijn en zo vaak
als maar mogelijk is gedurende de dag om uzelve ERaan
te herinneren. U zult nimmer meer dezelfde zijn. Vanaf
dat moment is het alsof u een Oneindig Centrum wvan
Wijsheid of Kennis hebt aangeraakt. Een Oneindige
Tegenwoordigheid Die leidt, beschermt, handhaaft en in
standhoudt. Diegenen van u die op dit Pad zijn en die
nog niet deze ervaring gehad hebben, zullen die krijgen
omdat er geschreven staat: Niet gij hebt Mij maar Ik
heb u uitgekozen en u aangewezen (21). God heeft u tot
deze ontvouwing geleid en zal niet dulden dat u van dat
Pad afdwaalt totdat u uw Verlichting verworven hebt. De
Weg ligt vdédr u open.

Joel S. Goldsmith
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