Bestel ....

BESTEL
Bertus:
COPYRIGHT (algemeen) klik op copymark & Nederland klik op auteurnl

DISCLAIMER klik op disclaim

Er vindt GEEN verkoop in de zin van het woord plaats maar
wel kun je - alleen op schriftelijk verzoek - tegen kostprijs een
geautoriseerde kopie van een vertaling van een bepaald werk
toegezonden krijgen. Die (auteursrechtelijk beschermde ) kopie
mag je alleen voor eigen privé studie gebruiken terwijl zonder
toestemming herfotocopiéring en verspreiding niet is
toegestaan. Er is g e e n commercieel belang...

Meer info terzake heb ik verwerkt in werkwijze.

Niettemin wordt er - bij bestelling van vertaalde werken c.q.
audio - een bijdrage gevraagd. Je kunt je wellicht afvragen
waarom? Waarom is dit Geestelijk werk niet gratis?

Een student vroeg dit ook eens aan Joel. Hieronder in het kort
zijn reactie.

Joel:

Vraag:

“Jesaja zegt “kom zonder geld en zonder prijs” (Jes 55:1 ev).
*1) Waarom rekent u geld voor lessen en boeken?”

Antwoord Joel (verkort):
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"Wel, Jesaja had gelijk. Er wordt geen prijs gevraagd en er is
geen prijs nodig. ....... U kunt de Bijbel zelfs voor niets krijgen.
. En u zult ontdekken dat u de Christus kunt krijgen zonder geld
en zonder prijs. Wees gewoon bereid om de prijs te betalen die
van u wordt geéist .......

Maar als u daarvoor naar mij toe komt, moet u geld betalen,
want ik moet een hotel betalen, en ik moet printers betalen, en
Ik moet vliegtuigen betalen, en ik moet kleding betalen, en ik
moet alles betalen. Al deze zaken. En het spijt me, u moet voor
die zaken betalen als u die wilt.”

Bertus:

De hele reactie en nog meer info terzake uit zijn werken, kun je
verkrijgen als je je cat.no 1068 "Bijdragen" aanschaft.

Mutatis mutandis geldt dit ook voor ons hier in Nederland. Zij
het dat wij gelukkig op kostprijsbasis kunnen werken.
Nogmaals: ik verdien hier geen cent aan. In tegendeel.

Meestal lijken de studenten zich geen voorstelling te kunnen
geven van het vele, toegewijde werk of de kosten nodig om De
Oneindige Weg actief en beschikbaar te houden. Zeker als het
gaat om Geestelijke Zaken lijkt de uitdrukking van
dankbaarheid voor andere zaken de overhand te hebben. Joel
besefte dit, zoals beschreven in de hieronder vermelde
uittreksels uit twee lezingen. Klik op nietgul voor meer info.
Ook zult u Joels mening m.b.t. het <geven van tienden>
interessant vinden. Klik op tienden voor meer info.

In dit verband wijs ik u ook op wat Emma in haar studiegids
"tienden geven" heeft gezegd. Het is cat.no 251 (waarin ook het
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belang van "dankbaarheid" wordt benadrukt). Een fragment
hieruit:

Emma:

Het tienden-geven is een enorme zegening als het zuiver is. Als
het geven is, maakt het geen verschil of het 10%, 5%, 20% is,
als het maar een geven uit vrije wil is zonder een enkel spoortje
van een gedachte aan iets terug te willen ontvangen. Als het
zuiver dankbaarheid is. Tienden-geven, wel, opnieuw het zou
zijn als de rechtvaardige van wie niet bekend is dat hij om brood
bedelt. Niemand die ooit tienden-geeft kan ooit gebrek hebben.
Maar dan moeten ze daaromtrent voorzichtig zijn omdat de
Waarheid een tweezijdig zwaardis en het kan net zo
gemakkelijk iemands eigen keel doorsnijden als de keel van
lemand anders. En dus, als het tienden-geven geschiedt met
enig gevoel dat er een beloning is of iets terug ontvangen, dan
wordt tienden-geven een zonde. Het wordt een zakelijk iets.
Maar het tienden-geven vanuit het standpunt van dankbaarheid
voor reeds ontvangen zegeningen, als tienden-geven te maken
heeft met het verleden en niet de toekomst, dan is tienden-
geven een zegen.



