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ALLEEN VOOR EIGEN PRIVĖ STUDIE.   

=====================  

JOEL:    

Een beschouwende vorm van meditatie over God. (uit: "Het Beschouwende Leven" pag 57)    

Indien u zich niet snel in vrede voelt in een soort luisterende 

houding, dan kunt u wellicht beginnen met een meditatie waarin 

u God alsook de Dingen Gods overpeinst. U kunt wellicht 

beginnen met het woord "God", en iets (wat dan ook) in uw 

denken laten komen over het onderwerp "God" dat zich wenst 

te ontvouwen:    

    

God is dichterbij mij dan mijn ademhaling. God is 

reeds waar ik ben, want "Ik en de Vader zijn één" (joh 

10:30)en zelfs niet leven of dood kunnen mij scheiden 

van God (Rom 8:38,39).God IS de Substantie van 

mijn vorm. Zelfs mijn lichaam is de Tempel van God 

(1 Cor 3:16) omdat God het formeerde. God vormde 

deze gehele tempel van het universum. "Des Heren is 

de aarde en haar volheid" (Ps 24:1). God maakte het 

in het Beeld en Gelijkenis van ZIJN Eigen 
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Substantie.(Gen 1 God is werkelijk mijn Identiteit en 

vormt mijn individualiteit. Indien ik schilder of 

musicus ben, heeft God mij de inspiratie en het 

vermogen en de vaardigheid gegeven; indien ik 

schrijver ben, heeft God mij de ideeën gegeven om 

mee te werken en de vaardigheid om ze uit te drukken; 

indien ik in de zakenwereld ben of een beroep 

uitoefen, is God de Intelligentie Die mijn 

werkzaamheid bestuurt. Trouwens, als ik gezond ben, 

is dat omdat God de Gezondheid mijns aangezichts is. 

God is mijn Fort. Ik leef, beweeg mij en ben in God 

(Hand 17:28) en daarom zijn wij onscheidbaar en 

ondeelbaar. God in mij IS het Koninkrijk Gods in mij 

en in deze éénheid IS die Goddelijke Verwantschap 

van Vader en Zoon. "Kind, gij zijt altijd bij Mij en al 

het Mijne is het uwe” (Luc 15:31). Mijn Zoonschap 

met God geeft mij recht op al wat God IS en al wat 

God heeft, niet omdat ik goed ben, niet omdat ik het 

waard ben of verdien - omdat ik in mijn menselijke 

hoedanigheid amper God waard kan zijn - maar omdat 

ik de Zoon Gods ben, omdat de verwantschap tussen 

God en mij een verwantschap van éénheid is, omdat 

God gedecreteerd heeft: "Kind, gij zijt altijd bij Mij 

en al het Mijne is het uwe". Hierdoor is Gods Genade 

de mijne. Gods Genade is niet iets om te verdienen of 

te gewinnen of waard te zijn; Gods Genade is niet iets 

dat plaats vindt in de toekomst; Gods Genade 

functioneert NU in mij. Gods Genade functioneert om 

mij te ondersteunen, handhaven en in stand te houden. 

Gods Genade functioneert als mijn inspiratie, 

vaardigheid, vermogens en integriteit. Ik heb geen 



Beschouw © … theinfiniteway®… 

 

3 

 

integriteit van mijzelf om over op te scheppen, geen 

eerlijkheid van mijzelf, geen moraliteit van mijzelf - 

niets waarover ik kan opscheppen - omdat God de 

integriteit van mijn wezen vormt. God vormt mijn 

vermogen om te werken en God vormt mijn vermogen 

om te denken en mijn inspiratie. “Kind... al het Mijne 

is het uwe"; God derhalve is mijn alvermogen, mijn 

oneindig vermogen. God vormt de oneindige aard van 

mijn voorziening. Mijn voorziening is niet begrensd 

tot mijn activiteit, mijn kennis of wijsheid, tot wat ik 

kan verdienen of tot wat iemand mij kan geven. Mijn 

voorziening is slechts begrensd tot de Oneindige Aard 

van Gods Geschenk. Kind, gij zijt altijd bij Mij en al 

het Mijne is het uwe'; ge zijt erfgenaam, mede-

erfgenaam van alles wat IK heb. Mijn voorziening is 

even oneindig als Gods Vermogen om te schenken. 

"Des Heren is de aarde en haar volheid". Deze gehele 

aarde, lucht, de zon, de maan, de sterren, alle vissen 

in de zee en alle vogels in de lucht, de geur van de 

bloemen - dit alles is van mij omdat "Kind, gij zijt 

altijd bij Mij en al het Mijne is het uwe" God is 

dichterbij mij dan mijn ademtocht. God is met mij 

indien ik ten Hemel stijg, God is met mij indien ik 

afdaal in de hel (zie Ps 138); God is met mij indien ik 

ga in een dal van diepe duisternis (Ps 23:4). Ik behoef 

geen kwaad te vrezen want Gods Tegenwoordigheid 

IS met mij en Gods Aanwezigheid gaat vóór mij uit 

om de oneffenheden te effenen (Jes 45:2). Gods 

Aanwezigheid gaat vóór mij uit om mij plaats te 

bereiden (Joh 14:2). Gods Aanwezigheid is de Spijs,  
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Wijn en Water van mijn dagelijks leven; Gods 

Tegenwoordigheid IS de Zekerheid van mijn oneindige 

voorziening. Omdat God mijn Schuilplaats is, Is Gods 

Tegenwoordigheid mijn Bescherming, mijn Veiligheid en 

Zekerheid. Ik vind mijn veiligheid en zekerheid in mij; ik 

draag die met mij in leven en dood, omdat ik met mij de 

Aanwezigheid Gods draag. In deze meditatie is alles wat u 

gedaan hebt GOD te overpeinzen: de Tegenwoordigheid 

Gods, de Alheid Gods en uw verwantschap met God. U 

hebt verbleven in een voortdurende beschouwing of 

overpeinzing van Gods Alheid, Gods Machtig-zijn, Gods 

Genade, Gods Liefde en voor het moment bent u aan het 

eind van uw denken gekomen; u wordt nu rustig en wacht 

op God om tot u te spreken. U blijft stil terwijl uw oren 

open zijn alsof de Stille, Zachte Stem op het punt staat 

tegen u te spreken. Deze Stem moge spreken in 

daadwerkelijke woorden; Zij moge louter komen als een 

indruk of een gevoelen van Gods  Aanwezigheid; of Zij 

moge u met niets anders laten dan een diepe zucht. Op de 

een of andere manier echter, zult u Het in de komende 

twintig, dertig of veertig seconden voelen en de 

overtuiging hebben dat u niet alleen bent, maar dat er een 

Tegenwoordigheid in u IS. Het moment dat u dat 

gewaarzijn verkregen hebt, hebt u uw bewust contact met 

God gemaakt en hebt u het bewuste besef van uw eenheid 

met God verworven.  

Uw éénheid heeft altijd bestaan, maar nu hebt u de nadere 

en allerbelangrijkste stap gezet van het verwerven van 

bewuste éénheid of een bewuste realisatie van uw éénheid.   

============================================    
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Bertus:   

Voor een krachtige, meer uitgebreidere meditatie, klik op kracht 

. 

.   
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