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Bertus:  

COPYRIGHT (algemeen) klik op  copymark  &  Nederland klik op auteurnl  

 DISCLAIMER klik op  disclaim  
==================================   

           In strikt Geestelijke Zin bestaan er g e e n 

“beginners” noch “gevorderden”, maar. . . wij zijn 

allemaal staten en stadia van Bewustzijn en de één 

is meer ontwaakt dan de ander en dát maakt ons tot 

“beginner” , “gevorderde” etc.  

            In de Bijbel lezen wij dat wij melk geven aan de 

babies en vaste spijs aan de vol- wassenen. Zie:  

Hebreeuwen 5:12-14                                               

           Dit is ook toepasbaar bij het bestuderen van De 

Oneindige Weg. Ook op het Geestelijk Pad zijn er 

“babies” en “volwassenen” in de Geestelijke 

Wijsheid.  

           In de 40 jaar dat ik dit werk nu doe, heb ik het 

gevaar gezien van studenten die of “meteen alles 

wilden” of “te hooi en te gras werken bestelden” of  

“meteen het hoogste wilden”. Studenten 

ontspoorden – in Geestelijke Zin dan. Vreselijk voor 

hén.  

            Vertaler, Bertus, heeft dan ook hieronder wat 

richtlijnen opgesteld van Joel’s (Lorraine’s) werken, 

https://theinfinitewayholland.nl/goldsmith/copymark.pdf
https://theinfinitewayholland.nl/goldsmith/copymark.pdf
https://theinfinitewayholland.nl/goldsmith/copymark.pdf
https://theinfinitewayholland.nl/goldsmith/auteurnl.pdf
https://theinfinitewayholland.nl/goldsmith/auteurnl.pdf
https://theinfinitewayholland.nl/goldsmith/auteurnl.pdf
https://theinfinitewayholland.nl/goldsmith/disclaim.pdf
https://theinfinitewayholland.nl/goldsmith/disclaim.pdf
https://theinfinitewayholland.nl/goldsmith/disclaim.pdf
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dat u als “melk voor babies”(= pas op dit Pad der 

Oneindige Weg beginnende studenten) kunt 

beschouwen. Ook verwijs ik naar door Joel zelf 

opgestelde richtlijnen (zie hieronder).  

   

           Ik permiteer mij u enkele adviezen te geven:  

1) Indien u op dit moment een andere leer aanhangt, 

adviseert Joel u om die op dit moment te laten 

rusten en u te concentreren op Joel’s werk. U zult 

bemerken dat De Oneindige Weg radicaal afwijkt 

van bestaande leerstellingen, unieke beginselen 

heeft die NIET met andere leerstellingen 

verenigbaar zijn. Teneinde vermenging en 

verwarring te voorkomen: houdt u zich op dit 

moment aan de werken van De Oneindige Weg 

en laat al het andere rusten. Niet dat die niet goed 

zouden zijn, maar … het is NIET GOED voor uw 

Geestelijke Ontwikkeling om van alles maar wat 

te nemen.  

2) Om  te  beoordelen  of  De  Oneindige  

Weg uw “Geestelijk Huis” is, adviseer ik, Bertus, u 

om eerst de TEST te doen. Als dat bij u aanslaat dan 

kunt u de hieronder genoemde werken  gaan 

bestuderen. Dat geeft je een solide basis voor 

verdere studie. Uit de hoeveelheid beschikbare 

werken kun je toch wel bepaalde lijnen 
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onderscheiden. Zo is er studiemateriaal voor “het 

Genezen-op-Geestelijke-Wijze”, voor  

“Bijbelmeditaties c.q. verdieping in de esoterische 

betekenis van de Bijbel’”, voor “beginners”, voor 

“hoge mystiek”, etc. etc.  

   

3)Ga, alvorens u gaat lezen, eerst in gebed of 

meditatie en wend u tot God met “HEER, geef 

mij Licht over wat ik ga lezen. Dit is UW 

Boodschap, UW Woord, hoe mag ik e.e.a.  

begrijpen?” Als u dit getrouwvol in praktijk 

brengt, zult u bemerken dat u g e l e i d  wordt, als 

u maar “uit de weg gaat” of wel:  ‘ik” (= uw eigen 

ego) moet verminderen opdat ‘IK’ (God dus) 

vermeerdere.  Volgens dat patroon. Als u dit 

getrouwvol in praktijk brengt, zult u bemerken 

dat u geleid wordt. Betekent dit dat u bij De 

Oneindige Weg blijft: fijn voor u. Betekent zulks 

dat u naar een andere leerstelling wordt geleid: 

fijn voor u.  

L á á  t  u door God (NIET door anderen) leiden, 

LEIDEN !!!  

U bent te allen tijde vrij om te komen en te gaan. 

U bent De Oneindige Weg of Joel niets 

verschuldigd. Wordt u tot een andere leer geleid: 

fijn voor u, even goede vrienden, wij geven u 

Gods Zegen op uw verdere reis. Een reis NIET in 
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tijd of ruimte maar in bewustzijn, steeds dieper en 

dieper naar het Centrum van je eigen wezen, je 

eigen zijn … naar Datgene – wat bij gebrek aan 

betere bewoordingen – “God” genoemd wordt.  

 4)Ter vermijding van “oververzadiging” is het 

bepaald niet raadzaam om direct maar alles te 

bestellen of te hooi en te gras te bestellen. Ik heb 

in de loop der jaren het gevaar daarvan bij 

studenten gezien. Vreselijk voor die mensen. Ik 

zal dan ook daaraan g e e n  medewerking 

verlenen. Ik beschouw het niet alleen als mijn 

taak om een verantwoorde vertaling te 

produceren maar ook om belangstellenden te 

adviseren, verder te leiden. Ja zelfs: hen tegen 

zichzelf te beschermen om te voorkómen dat zij 

door onwetendheid – in Geestelijke Zin - domme 

dingen doen wat NIET GOED voor hun 

Geestelijke Ontwikkeling is.  

            Begrijp goed: dit is bepaald NIET bedoeld als 

betutteling of twijfel aan uw verstand maar WEL 

om bij te dragen aan het openen van uw 

Zielevermogens, en daar gaat het toch om. Joel heeft 

eens verzucht: “Als ik maar één ziel zou kunnen 

openen voor de Geest Gods, dan zou ik dolblij zijn.”  

           Aantallen interesseerden hem totaal niet (en mij, 

Bertus, ook niet). Hij was er nooit voor te porren om 

zijn boodschap in den ronde via radio en TV e.d. te 
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verspreiden (ook al boden ze hem daarvoor indertijd 

fortuinen – wat hij pertinent weigerde) maar hij gaf 

er de voorkeur aan de Boodschap via kleine groepen 

studenten te verspreiden, waarvan hij er 

redelijkerwijs zeker van kon zijn dat zijn woorden 

goed overkwamen. (Zie “De Geestelijke Reis Van 

Joel S. Goldsmith”- Cat.no 220).  

   

           STUDIE-RICHTLIJNEN “BEGINNERS”  

Test   De test om te beoordelen of De Oneindige Weg je  

Geestelijk Huis is  (alsook info inzake De 

Oneindige Weg leer en Joel’s Studierichtlijnen)  

Cat. 220 “De Geestelijke Reis van Joel S. Goldsmith” 

(geschreven door Lorraine Sinkler)  

Cat.no  204  Mystiek  voor  deze  Tijd  &  Joels  

studierichtlijnen                                           

Cat.no  244  Beginstappen  op  het  Pad  

.                                             

Cat.no  245  Gidsen    op  het  

Pad                                                                          

cat.no 201 De Goddelijke Tegenwoordigheid in de  

Praktijk                                                                            

cat.no  219  Het  Beleven  van  ‘De  Oneindige  
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Weg                                               

cat.no  200  De  Oneindige  Weg  

(tekstboek)                                                          

cat. no 202 De Beschouwende meditatie met aanhalingen 

uit de Heilige Schrift.  

                                                                     cat.no 

203 Meditatie en gebed  

                                                                                           

cat.no 213 De Kunst van het Mediteren.  

                                                                                 

cat.no 22 de 1986 mndbrieven over Meditatie  

1                                                                             

cat.no 23 de 1987 mndbrieven over Meditatie”deel 2    

              

Ik vertrouw u hiermede – zij het in vogelvlucht – verder 

te hebben geholpen en ben altijd bereid te trachten uw 

eventuele verdere vragen te beantwoord en.  

Aloha *)  

Bertus Rabe   

(* “Aloha” is een Hawaiianse groet, die Joel altijd bezigde en wat zoveel 

betekent als: “God zegene u”)  
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