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JOEL was NIET geinteresseerd in aantallen studenten en ook NIET om
via The Infinite Way veel geld te genereren.

E.e.a. zal u duidelijk worden als u onderstaande leest.
Uit cat.no 57-06 de NL Maandbrief juni 2025:
Joel:

Krijg niet het onware idee dat we verliefd zijn op getallen; dat we graag
een grote aanhang willen hebben. Krijg dergelijke ideeén niet, want dat
is verre van de waarheid. Geef me een half dozijn studenten die in staat
en bereid zijn te beseffen dat er een levensbeginsel is en dat dit
levensbeginsel de macht is. En ik zal meer plezier in mijn werk hebben
dan dat u mij zou schrijven dat u tweehonderd of vijfhonderd studenten
hebt want dat maakt echt geen indruk op mij. Ik heb nooit getallen
nagestreefd; ik heb nooit geadverteerd; ik heb nooit iemand laten
komen en zal dat ook nooit doen. Het zijn niet de getallen. Het zijn de
studenten die zijn aangetrokken tot de Geest die in zichzelf kunnen
beseffen dat God dit universum heeft geschapen en dat God het
handhaaft en ondersteunt zonder enige menselijke hulp.
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Bertus:

Voorts nog uit: 1956 Barbizon Plaza Private Class for "25"
Joel S. Goldsmith .. 153B — Christ Realized

Joel:

Maar aantallen hebben me nooit beinvloed, nooit. Aantallen
interesseren mij niet Ik ben geinteresseerd in één persoon wiens ziel
geopend is voor de Christus. Als ik dat kan hebben, ben ik gelukkig. Als
ik drie, vier of vijf studenten in mijn woonkamer kan hebben, dan weet
u niet hoe gelukkig ik ben omdat de woorden gewoon vanuit mij
vloeien, en ze stromen vanuit mij zoals u nog nooit eerder hebt gehoord.
Dat niet kan gebeuren in een grote kamer [ruimte] vol mensen voor wie
een dergelijke gewijdheid godslasterlijk zou zijn.

En dus heb ik liever mijn ... wel, ik weet niet wanneer we voor het laatst
op Hawai werkten. We hadden daar die gehele Kailua-serie voor
ongeveer twintig mensen per dag. En hier waren honderd mensen in de
stad die smeekten om een les, en we hadden er elke dag één en wilden
ze niet toelaten. Slechts twintig mensen, of tweeéntwintig, woonden
elke dag die Kailua-klas bij. Ik ging naar Chicago voor dat speciale
werk in Chicago en Seattle, en we hadden twintig mensen, waar
honderd mensen werden beledigd omdat we ze niet binnenlieten.

Aantallen interesseren mij niet. Zielen interesseren mij. E€n ziel ... twee
mensen. En zo moet het ook met u zijn. Er mag geen persoonlijke
ambitie zijn. Er mag geen verlangen zijn naar grote groepen. Als ze
komen, laat ze dan komen, maar verlang er niet naar. Verlang ernaar dat
er een ziel u opzoekt en die u kunt openen alsook de weg kunt wijzen.
Eén ziel, aldus geopend, is beter dan honderd mensen die lichamelijke
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genezing krijgen. De anderen zullen — als hun tijd zal zijn gekomen -
ook genezen worden .... maar het zijn geen aantallen, het zijn geen
geldbedragen. Dat is het niet.

Bertus:

Voor meer info zie cat.no 1078 “Aantallen”



