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Joel: 

WANT ALZO LIEF HEEFT GOD DE WERELD 

GEHAD 

  

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder,  die in 

Hem gelooft niet verloren ga maar eeuwig leven hebbe 

(1) 

Ziet welk een liefde ons de Vader heeft gegeven dat wij 

kinderen Gods genoemd worden (2) 

Het verborgene van de schoonheid en glorie der 

heiligheid is God gemanifesteerd, God geïncarneerd in 

het vlees (3). Alzo lief heeft God de wereld gehad dat 

HIJ Zichzelf aan deze wereld gaf en zichtbaar 

verscheen als de Zoon Gods, Die - volgens ZIJN Belofte 

- u en ik is. God IS mijn en uw Wezen en God IS onze 

Ware Identiteit. 

Geestelijk begrepen is deze aarde de Hemel - Hemel en 

aarde zijn één - omdat God Zich zelve op aarde heeft 

gemanifesteerd. God heeft aan Zichzelf dit universum 

gegeven, dat gemaakt is van sterren, zon, maan en 

planeten. God heeft deze voetbank, die wij "de aarde" 

noemen, voor ZIJN Glorie geschapen. Dit alles heeft 

God van binnenuit Zichzelf ontwikkeld en te ZIJNER 



Glorie. God IS in ZIJN Eigen Grote Heerlijkheid als 

het individuele Zijn gemanifesteerd. Wij zijn niet 

gescheiden en apart van God maar wij zijn de Essentie 

Gods, het ZELF Gods, ontvouwd en geopenbaard en in 

actieve uitdrukking gebracht als het individueel Zijn. 

Alle dingen in de Hemel en op de aarde zijn ons 

gegeven vanwege deze verwantschap van het Goddelijk 

Zoonschap. Alle dingen, die bestaan, zijn voor óns 

bestemd. Als mede-erfgenamen van Christus in God (4) 

is deze aarde van ons. Voor immer en altoos, in 

Eeuwigheid zijn wij vervuld God heeft de Wet 

beschikt, die de vereniging van Hemzelve met ZIJN 

Geliefde Zoon bestuurt en Hem van alles voorziet wat 

de Vader toebehoort en tot de Zoon aantrekt wat de 

Vader voor Hem bepaald heeft.... vóór de grondlegging 

der wereld is er dit: 

IK ben gekomen opdat zij leven mogen hebben en 

overvloed (5). IK ben gekomen opdat u leven moge 

hebben - MIJN Leven... MIJN Leven..., mijn en uw 

individueel Leven. MIJN Leven is het Leven van het 

individuele Zijn en kent geen leeftijd; kent geen 

verandering; kent geen ontaarding van zijn Gods-

Staat. Maar ù moet in dit bewustzijn der éénheid leven, 

u bewegen en zijn (6). IK zal u geenszins begeven en IK 

zal u geenszins verlaten (7), maar ù móet in MIJN 

Woord blijven en MIJN Woord in u laten blijven(8). U 

moet naar MIJ opzien en verlost zijn. 

De Zoon is de Heerlijkheid des Vaders toebereid. Er is 

een vrede - MIJN Vrede - de Vrede Gods, Die alle 

verstand te boven gaat (9). Deze Vrede is belichaamd 

in de Ziel van de mens. Zij is nimmer afhankelijk van 

welke uiterlijke toestand ook. Zij bestaat als het 



Geschenk Gods in het midden van ons. Onze fout is 

geweest om vrede van elkaar te zoeken door te geloven 

dat anderen de macht hadden om vrede te geven dan 

wel te weerhouden of door voor onze harmonie op 

anderen te vertrouwen. Ons falen en dat van de wereld 

is dit vertrouwen op mensen en uiterlijke 

omstandigheden. Slechts in God kan er vrede gevonden 

worden. God heeft aan een ieder van ons ZIJN 

Oneindige Vrede, ZIJN altijddurende Heerschappij en 

ZIJN allesomvattende Liefde gegeven. 

God heeft ons niet de geest der vrees gegeven, doch die 

van macht,  liefde en van een gezonde geest, omdat God 

de Geest van ons wezen IS. Wij hebben geen geest apart 

van God. Onze onwetendheid, onze vrees en onze 

waanzin is te geloven in een geest apart van God. Het 

geloof van een ziel apart van God, een ziel die zondigen 

kon, e.d., Gods Wezen Is het individuele Wezen (of: 

daar "being" ook "zijn" betekent -- in de ruimere 

betekenis beter vertaald met: Gods ZIJN is het 

individueel Zijn - vert)  en door de Geestelijke Visie 

bezien, bevat het individueel Zijn alleen maar de 

Hoedanigheden van God en de Aard Gods. 

Ik en mijn Vader zijn één (10... En wie Mij aanschouwt, 

aanschouwt Hem, die Mij gezonden heeft (11)... Ik ben 

in de Vader en de Vader is in mij (12). Geestelijk 

Onderscheidingsvermogen openbaart God als de 

Vader en God als de Zoon. In de realisatie van deze 

éénheid is onze volledigheid en onze volmaaktheid 

gelegen. Er kan geen vrede, veiligheid of vreugde zijn 

gescheiden en apart van God. Vrede, veiligheid en 

vreugde zijn inherent aan God en moet ons daarom 



aangeboren zijn door het besef van God als ons eigen 

Wezen. 

Het grote geheim van de Bijbel is: in den beginne 

GOD!. In den beginne was al wat er was GOD. NU en 

voor altijd IS al wat er bestaat GOD. God verschijnt a 

l s  de Oneindigheid, Glorie en Kracht van ZIJN Eigen 

ZIJN/Wezen. Het is niet uw of mijn wezen, maar ZIJN 

ONeindig Wezen (ZIJN), Dat uiterlijk als uw en mijn 

wezen verschijnt.... ik in HEM en HIJ in mij en dit Ene 

Wezen...Geestelijk Oneindig, Volmaakt, Harmonieus, 

geheel en volledig. ZIJN Wezen Is volmaakt. ZIJN 

Begrijpen is Oneindig (13 Eng..Ned: Zijn Begrijpen is 

van geen getal - vert) ZIJN Kracht stelt ons in staat als 

een arend de berg te beklimmen. ZIJN Vreugde 

overvloeit onze kop. Laten wij ZIJN Vreugde, ZIJN 

Gezondheid, ZIJN Begrip, ZIJN Vrede, ZIJN 

Harmonie, ZIJN Reinheid, ZIJN Integriteit erkennen. 

Laten wij "mijn" dit of "mijn" dat of "uw" dit of "uw" 

dat laten vallen. ZIJN Wezen (ZIJN) uitgedrukt als 

Genade is ons genoeg in alles (14). ZIJN Genade, Zijn 

Aanwezigheid, ZIJN Vreugde, Liefde, Alheid ..IS ons 

genoeg. 

ZIJN Liefde stroomt als onze liefde maar laten wij er 

geen aanspraak op maken dat dit uw of mijn liefde is. 

Deze Liefde stroomt zoals de zon schijnt - vrijelijk naar 

ons allen. De zon schijnt en kent geen favorieten en 

vraagt nimmer of de ontvangers van haar warmte en 

licht dit wel verdienen of waard zijn. De zon schijnt. 

God heeft lief. Gods Liefde stroomt vrijelijk naar de 

rechtvaardige en onrechtvaardige...naar degenen die 

Haar verdienen en die Haar niet verdienen. Naar de 

heilige en de zondaar gelijk. Gods Liefde stroomt in dit 



universum, geeft leven aan het zaad en kracht aan de 

groeiende planten, alsmede bescherming aan het 

dierlijk, plantaardig en mineraal leven. Gods Liefde IS 

de Ondersteunende en Bezielende Invloed van alle 

Schepping omdat de gehele Schepping Liefde Zelve IS, 

Die vrijelijk stroomt. 

Alles wat IS, is in en uit God. Er zijn geen 

uitzonderingen. er moeten geen etiketten van kritiek of 

oordeel of veroordeling zijn. Boven alles moeten wij 

niet oordelen naar de getuigenis van de ogen of oren. 

God is te rein van ogen om ongerechtigheid te 

aanschouwen (15) en wanneer wij onze ware Identiteit 

als God in uitdrukking erkennen dan zullen wij zien 

zoals God ziet. Als wij ons zelve beschouwen als 

Geestelijk begiftigd, worden wij toeschouwers van 

God, Die in en dóór alles(n) verschijnt. Maar wij 

kunnen dit slechts doen als wij dat oordeel opgeven van 

datgene wat tot ons komt door wat het oog ziet en het 

oor hoort. 

ZIJN Oneindig Begrijpen wordt ons begrijpen; ZIJN 

Oneindige Liefde wordt onze liefde; Gods Zegeningen 

zijn niet de onze omdat u u zelve en ik mij zelve ben. 

Dit zijn Gods Zegeningen voor God. Gods Zegeningen 

vloeien uit naar ZIJN Eigen ZELF als de Zoon. De 

Vader schenkt al het ZIJNE als de Zoon. Het is de 

Vader, Die geeft en de Zoon, Die ontvangt en toch zijn 

ze één - slechts één! Vader en Zoon. In éénheid, in 

bewuste Vereniging met God is onze kracht. In 

BEWUSTE Vereniging (éénheid) met God is onze 

voorziening. In BEWUSTE Vereniging met God is 

onze vrede, vreugde, macht, heerschappij en iedere 

zegening voor ons. 



Indien God de oneindige Aard van ons wezen is, welke 

noodzaak is er dan om afgunstig, jaloers, haatdragend 

of ambitieus te zijn? Wanneer wij weten dat God de 

Bron van onze innerlijke voldoening is, hoe kunnen wij 

dan iets buiten ons eigen wezen verlangen? In deze 

verwantschap ontvouwen de Zegeningen Gods Zich als 

ons bestaan. 

Onze Vader heeft Zich zelve aan ons bekend gemaakt. In 

het besef van onze Ware Identiteit hebben wij deel van het 

Lichaam Gods - dit is het eten van het Lichaam en het 

drinken van het Bloed (16). Ik heb Spijs te eten waarvan gij 

niet weet (17). IK kan u Leven geven. IK kan u het Levende 

Water geven dat springt ten eeuwigen Leven 18), de 

Onzichtbare Wateren, Wijn, Spijs. Dit is deelhebben aan de 

levende God of het levende Woord en het Woord vlees zien 

worden en onder zien wonen - God geïncarneerd in het vlees 

(19) 
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