
AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL. 

ALLEEN VOOR EIGEN PRIVE STUDIE TE GEBRUIKEN. 

===========================================  

240kwaad 

JOEL: 

HET KWAAD IS NIET PERSOONLIJK. HET IS ONPERSOONLIJK. 

U en ik zijn niet slecht. Het is waar dat wij wellicht kunnen haten, 

vrezen, overspel plegen zelfs moorden....     doch het is niet u of ik, die 

dit doen omdat de Waarheid is dat:   CHRISTUS ONZE WARE 

IDENTITEIT IS. 

Wat zou dan het verschijnsel; het v e r s c h i j n s e l van het kwaad, 

zonde, ziekte, gebrek, begrenzing, werkeloosheid, ongesteldheid, 

narigheid, losbandigheid, e.d.? Wat zou dat? Het is onpersoonlijk en het 

moment dat we dat begrijpen en het als onpersoonlijk verklaren, 

beginnen we ons ervan te scheiden (2 Cor 6:17). Wij nemen de 

veroordeling van onze eigen schouders net zoals de Meester dat deed 

toen Hij tot de overspelige vrouw zei: "Zo veroordeel Ik u ook niet, ga 

heen en zondig niet meer" (Joh. 8:ll). Hoe opgelucht moet zij geweest 

zijn. Kunt U zich de veroordeling voorstellen waarin zij zichzelf 

gehouden had door te geloven dat zij een overspeelster was, een 

zondares en een misdadigster? Doch hier was een mens - het grootste 

Licht der eeuwen - Die tot haar zei: 

"Zo veroordeel Ik u ook niet" 

Deze Waarheid heb ik zelve gevoeld toen de menselijke natuur mij te 

pakken wou nemen en ik mij mijn eigen menselijke dwalingen bewust 

werd. Het heeft mij onmeetbaar geholpen te beseffen:" 

Wacht eens even, wacht eens even...geen veroordeling, geen zelf-

veroordeling. Herinner je Wàre Identiteit. Herinner je dat dit dat je 



hindert, aards is. Het was al hier eer je geboren werd en het zal 

waarschijnlijk anderen ,nog niet geboren, ook teisteren tenzij hun 

ouders genoeg weten om hen op dezewereld te brengen als Geestelijke 

wezens en ze nimmer in veroordeling te houden." 

Er bestaat niet zoiets als het persoonlijk kwaad noch bestaat er zoiets 

als kwaad waarvoor u en ik individueel verantwoordelijk  zijn. *) 

==========================  

Bertus: 

*) Begrijp dit niet verkeerd. Menselijkerwijs ben je ten zeerste 

verantwoordelijk voor je wandaden. Het is goed dat je ervoor gestraft 

wordt. Maar als je Geestelijkerwijs zo'n wandaad-pleger wilt helpen, 

dan volgen wij een andere wg. De wandaad-pleger is het slachtoffer - 

om zo te zeggen - van die universele hypnose, dat universeel geloof in 

twee machten - goed en slecht. Hij/zij is nog niet ontwaakt tot zijn/haar 

Ware Identiteit. Ook in hem/haar IS de Christus, God Die Zich 

manifesteert maar hij/zij beseft dat nog niet. Had hij/wij wel wakker 

geweest, dan had hij/zij die wandaad niet hoeven plegen. Zie je?? Dat 

gaat diep, he?  

Leer meer in die studiegids cat.no 240. 


