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Bertus
AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL.
ALLEEN EIGEN PRIVE STUDIE TE GEBRUIKEN.

Inzake GIFTEN.

Er schijnt nogal verwarring te bestaan inzake het begrip “ giften” met
name hoe bijv. inzake de Belastingdienst te handelen. D.w.z. kun je je
gift als aftrekpost bij de Belastingaangifte opvoeren.

1

Menselijkerwijs uiteraard prima, Geestelijkerwijs niet prima en niet in
overeenstemming met wat ons in de Bijbel onderwezen wordt.

Joel onderwijst ons dat als je dat doet je NIET in lijn bent met Mat 6
waaruit blijkt dat je je giften in het verborgene moet doen. Als je dus je
gift als aftrekpost opvoert met het doel om minder belasting te hoeven te
betalen, dan is dat menselijk gezien volkomen juist maar
Geestelijkerwijs verlies je Gods Zegen. Uiteraard moet je niet eens
nadenken over wat “ Gods Zegen” dan wel is. De Alwetende weet het
beste wat goed voor ons is en dus is het wijs om ons aan God over te

geven.
2

Hieronder wordt een Geestelijk Beginsel uiteengezet. Helaas zijn er
altijd lieden die menen dit verkeerd te moeten uitleggen. Neen, neen!!,
dit is GEEN !! oproep om geen belasting te (hoeven te) betalen .... het
gaat hier slechts om al dan niet giften als aftrekpost opvoeren en dat is
geheel iets anders..
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Ik verwijs u kortheidshalve naar wet wat m.i. duidelijk genoeg is. Joel’s
terechte standpunt was altijd: je wilt genieten van de voordelen van de
Staat waarin je leeft, dat kost geld en dus... moet je je verplichtingen
jegens de Staat nakomen en dat betekent... belasting betalen. Zo niet
dan houdt de Staat op Staat te zijn.

Als u dus een gift geeft (aan wie of wat dan ook), doe dat dan
met geheel uw hart en uit dankbaarheid voor wat wordt geboden
en de mensen die zich (veelal onbezoldigd) met hart en ziel
ervoor inzetten. Geef uw gift maar ........ verwacht NIETS
terug !!! Bestudeer in dit verband ook maar eens cat.no 1032
“Leven Zonder Verlangens”. Als u iets terugverwacht is het
handel en zegent het niet.

Joel zegt in cat.no 275 B pag 7:

Er is geen deugd in geven als daaraan enig begrip of gevoelen
van toekomende tijd verbonden is. Indien ons geven - of nu een
bijdrage aan liefdadigheid, een kerk, of een leraar - met zich
enig gevoel of besef draagt dat wij er enigerlei zegen van zullen
ontvangen, dan is het het beste om maar niet te geven. Neen.
Geven moet altijd zijn vanuit het standpunt van dankbaarheid
voor datgene wat REEDS IS. Voor datgene wat alreeds
GEVESTIGD is vanaf den beginne.


https://theinfinitewayholland.nl/wet.pdf
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Cat.no 290 pag 15

Bij het geven van tienden is er slechts één vereiste: u moet
dankbaarheid voelen voor uw Geestelijke activiteit.

Als u daar dankbaar voor bent, dan wordt 10% van 100% wel
een erg klein bedrag, maar laat niemand geloven dat zij beloond
zullen worden door die 10% te geven want niemand kan met
God onderhandelen. Die 10% is het uit eigen vrije wil aanbieden
van dankbaarheid zonder bijbedoelingen en indien u het niet in
die zin kunt geven, laat hen het dan niet geven totdat de tijd daar
Is dat het als dankbaarheid begint te vloeien. Dan bevinden wij
dat dankbaarheid een hoedanigheid van liefde is — en liefde is
God. Het moment dat dankbaarheid vloeit, stroomt God, stroomt
Liefde en alle wielen des levens worden doorgesmeerd

Bertus:

Dit is een Geestelijk Beginsel en geldt uiteraard voor elk soort
gift aan welke liefdadigheids organisatie, religieuze organisatie,
vereniging, stichting, particulieren e.d. ook.  Bedenk hierbij
wat Jezus ons leert in Mat 6. Doe uw aalmoes in het verborgene,
praat er met niemand over. Doet men dat wel dan is dat alleen
maar het ego verheerlijken en de gunst en eer van de mensen
winnen maar ..... men verliest Gods Zegen. Wat u in het
verborgene doet - aldus Jezus - zal God u openlijk vergelden en
zal Gods Zegen op u zijn. M.i. veel belangrijker dan het
gekrakeel van de mensen. De ene dag prijzen ze je de volgende

3
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dag wordt je verguist. Bestudeer in dit verband ook maar eens
cat.no 1030 “lofprijzen & veroordelen” .

Bertus:

Helaas moet ik — met 40 jaar ervaring — constateren dat
studenten niet erg gul zijn als het om Geestelijke Zaken gaat. Als
ze bijv. Engelse les nemen en ze moeten euro 40,00 per uur
betalen, dan is dat geen probleem maar als het om Geestelijke
Zaken gaat.....weinig tot niets. Ze willen alles maar het mag
niets kosten. Helaas is met alles wat je doet geld gemoeid en
moeten er kosten worden gemaakt. Klik ook op: kosten.

Ook Joel beklaagde zich er bitter over dat studenten weinig gul zijn als
het om Geestelijke Zaken gaat. Joel werkte oorspronkelijk ook met een
“vrijwillige bijdrage” maar is daar van af gestapt en is overgegaan tot het
berekenen van een bijdrage voor bijvoorbeeld het klaswerk om in ieder
geval de kosten te dekken en nauwelijks geinteresseerde nieuwsgierigen
te weren. Voor meer info terzake klik op nietqul en op tienden .
Bestudeer ook studiegids cat.no 1068 "Bijdrage’ ©.


https://theinfinitewayholland.nl/kosten.pdf
https://theinfinitewayholland.nl/nietgul.htm
https://theinfinitewayholland.nl/tienden.htm

