
 GERSTEBROOD MET HET BEELTENIS VAN JEZUS CHRISTUS 

 

Op Internet kwam onderstaand tegen: 

 

 

 

Archeologen die in het zuiden van Turkije 

werken, hebben vijf kleine, ronde broden 

ontdekt waarvan wordt aangenomen dat ze 

meer dan 1.300 jaar geleden voor de 

eucharistie zijn bereid.  

Opmerkelijk is dat één van de broden een 

afbeelding van Jezus Christus draagt. 

De ontdekking werd gedaan in Topraktepe, 

het oude Romeinse en Byzantijnse centrum 



dat bekend stond als Irenopolis – wat “stad 

van de vrede” betekent – en dat zich 

bevindt in de huidige provincie Karaman in 

de historische regio Anatolië. 

De gerstebroden, die worden gedateerd 

tussen de 6e en 8e eeuw, zijn bewaard 

gebleven door verkooling en een 

zuurstofvrije omgeving. Onderzoekers 

zeggen dat het de best bewaarde exemplaren 

van hun soort zijn die ooit in Anatolië 

zijn gevonden. 

Eén brood toont een afbeelding van Christus 

naast een Griekse inscriptie met de tekst: 

“Met onze dankbaarheid aan de gezegende 

Jezus”, 

==============  

Ik stuur u dit zonder verder commentaar 

door. 

Bertus 

 

 


