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[vraag:] 

Mogen wij het standpunt van De Oneindige Weg weten 

inzake het metafysisch concept dat hulp niet kan worden 

gegeven aan iemand die onder doktersbehandeling is? 

[antwoord:] 

Dit zou niet waar kunnen zijn. Het zou niet waar kunnen 

zijn dat geen hulp kan worden gegeven  aan iemand die 

onder doktersbehandeling is en wel om deze reden… Als 

u zich tot de Christus wendt, dan kunt u dat niet van 

waar u morgen bent.  U moet zich tot de Christus wenden 

van waar u nu bent. Welnu, gestel dat u in de gevangenis 

zit. Kunt u dan wachten totdat u weer vrij bent eer u 

zich tot God wendt? Neen, u bent geneigd te zeggen: 

“Tegen die tijd kan ik God wellicht niet nodig hebben. 

Hier waar ik in de gevangenis zit, hier is het waar ik 

God nodig heb.” En gelijk heeft u. In de gevangenis, in 

het ziekenhuis, in een inrichting voor geesteszieken, 

waar u op een gegeven moment ook bent, aldaar is het 

dat u moet uitreiken naar de Christus. En indien niet 

u dan toch wel uw patiënt, uw student. 

 Welnu, geloof geen moment dat de Geestelijke 

Waarheid tegen u zal zeggen.. “Wordt eerst maar eens 

goed eer ik u hulp kan geven.” Of “Wordt eerst maar 

eens gezond eer ik u kan helpen.” Of “Verlies eerst 

maar eens uw afhankelijkheid van de stof.” Hemeltje 

NEEN!!! God heeft meer  welbehagen in die ene verloste 

zondaar  dan in die 99 andere zondaars die HEM niet 

nodig hebben. God zou meer welbehagen hebben in die 99 

mensen die uit een ziekenhuis ontslagen zijn dan die 

ene die geen ziekenhuis nodig heeft. 

 Bedenk altijd dit: de plaats van waar wij God moeten 

demonstreren is  hier en nu waar IK BEN. Welnu, indien 



u bij mij komt, dan heb ik geen recht om u te vragen of 

u in zonde leeft. Dat gaat mij helemaal niets aan. U 

heeft zich tot de Christus gewend en ik moet u zeggen: 

“Hier is Het. Neem uw matras op en wandel.” Er worden 

geen vragen gesteld inzake of  u zondigt of dat u 

medicijnen gebruikt. 

 Waar deze vraag waarschijnlijk op doelt is….dat de 

persoon die blijft proberen medicijnen en God te 

vermengen, niet zal slagen. Ze zijn een tegen zichzelf 

verdeeld huis. Zij plaatsen hun geloof en vertrouwen in 

twee dingen… het ene dat medicijnen mij helpen en het 

andere in de uitspraak dat ik geen hulp nodig heb want 

“Ik en de Vader zijn één.” U kunt begrijpen dat dát 

niet werkt.  

 Derhalve moeten studenten op het Geestelijk Pad 

zichzelf zo snel mogelijk tot de beslissing brengen 

over “Dien  ik God of de Mammon? Plaats ik mijn geloof 

en vertrouwen in twee of één?” En neem dan uw positie 

zo snel mogelijk in aan de kant van de Geestelijke 

Waarheid. Welnu, er zijn mensen die jarenlang in de één 

of andere vorm  van metafysisch werk zijn en die blijven 

maar heen en weer stuiteren tussen God en medicijnen en 

schijnen nooit ergens te komen.  En er zijn mensen die 

onderwezen is dat het o.k. is om te bidden zodat God 

ertoe geleid zal worden je het juiste medicijn te geven 

of dat chirurgie op de juiste wijze wordt toegepast. En 

natuurlijk komen die nooit tot een volledig leven in en 

door God. Maar geloof nooit een moment dat iemand die 

medische zorg ontvangt, niet kan worden genezen omdat 

dat onmiddellijk alle mensen zou elimineren die d.m.v. 

een ongeluk of ziekte of wat dan ook naar omlaag zijn 

gebracht en wij hen zouden zeggen: “Wordt eerst nou 

maar eens gezond en dan zullen wij wel voor jou zorgen.” 

Tegen die tijd zouden zij daar niet al te happig op 

zijn. 



 Neen, in de daadwerkelijke ervaring van De 

Oneindige Weg – als mij om hulp wordt gevraagd – houd 

ik mij niet bezig met waar u in het Geestelijk 

Bewustzijn bent. Ik sta pal en ga aan het werk en waar 

mogelijk reageert u. Maar dat betekent niet dat u voor 

de rest van uw leven kunt doorgaan met alleen maar 

vandaag een behandeling ontvangen en morgen een fles 

vol medicijnen innemen en [dan ook nog] verwachten dat 

u de ware en werkelijke Geestelijk vooruitgang boekt. 

Vroeg of laat zult u moeten beslissen. Maar a.u.b. 

indien u een Oneindige Weg student bent, weiger dan 

geen hulp aan wie dan ook ongeacht hun godsdienst of 

gebrek daaraan… ongeacht hun morele status of hun 

medische status. U zou er trouwens verbaasd over zijn 

hoeveel geweldige artsen genezen zijn d.m.v. het 

Oneindige Weg werk. 

===================  

Bertus: 

Eén van de aspecten van het volgen van een Geestelijke 

Leer als De Oneindige Weg is het """"genezen"""". Het 

"genezen" is waarlijk een bijkomstigheid bij het 

bestuderen van De Oneindige Weg, NIET het hoofddoel. 

Dat i s: bewuste éénwording met Datgene, Wat wij - bij 

gebrek aan een beter woord - "GOD" noemen. 

Voor meer info kik op ziek . 

------------------- 

Het LICHAAM: 

Ook inherent hieraan is het lichaam. Meer info klik 

op lijf 
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